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Beste	  KSA’ers	  en	  KSA-‐sympathisanten,	  het	  einde	  van	  dit	  werkjaar	  binnen	  KSA	  
Maldegem	  zit	  er	  helaas	  al	  een	  tijdje	  op....	  MAAR	  natuurlijk	  zijn	  er	  nog	  onze	  
supertoffe,	  megazalige	  en	  zeker	  en	  vast	  niet	  te	  missen	  kampen	  in	  juli	  en	  
augustus!	  Meer	  informatie	  over	  waar	  we	  precies	  naar	  toe	  gaan,	  wat	  u	  uw	  zoon	  
dient	  mee	  te	  geven	  als	  hij	  op	  kamp	  gaat	  en	  allerhande	  praktische	  informatie	  
over	  wat	  we	  zoal	  doen	  op	  die	  kampen	  en	  hoe	  het	  er	  aan	  toe	  gaat	  volgt	  in	  de	  
volgende	  klaroen.	  In	  deze	  klaroen	  brengen	  we	  nog	  even	  kort	  een	  verlsag	  uit	  
van	  een	  aantal	  leuke	  activiteiten	  die	  in	  april	  en	  mei	  hebben	  plaatsgevonden	  en	  
willen	  wij	  graag	  vanwege	  de	  hele	  leidingsgroep	  nog	  een	  aantal	  mensen	  
waaronder	  jullie	  in	  het	  bijzonder	  bedanken	  voor	  alle	  steun	  die	  we	  van	  jullie	  
hebben	  mogen	  ontvangen	  met	  het	  oog	  op	  de	  verdere	  werking	  van	  de	  KSA	  de	  
komende	  jaren.	  	  
	  
Alvast	  veel	  leesplezier!	  J	  	  
Aaron	  Van	  Acker.	  
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Op	  10	  april	   vertrokken	  we	  met	  de	  hernieuwers	  op	  BASJ.	  BASJ	   is	   een	   tocht	   voor	  de	  
oudsten	   van	   alle	   KSA’s	   in	   Oost-‐Vlaanderen	   met	   allerlei	   spelletjes	   en	   raadsels	  
onderweg.	  BASJ	  wordt	  om	  de	  2	  jaar	  georganiseerd	  en	  dit	  jaar	  had	  het	  als	  thema:	  Basj	  
the	   game.	   Het	   was	   nog	   maar	   vroeg	   in	   de	   ochtend	   toen	   we	   al	   afscheid	   moesten	  
nemen	  van	  onze	  ouders	  die	  we	  ongetwijfeld	  heel	  hard	  zouden	  missen.	  We	  vertrokken	  
richting	   Aalter	   om	   daar	   de	   trein	   te	   nemen	   naar	   Gent-‐Sint-‐Pieters.	   Toen	   we	   daar	  
aankwamen	  kon	  de	  tocht	  echt	  beginnen,	  we	  kregen	  al	  direct	  een	  tochttechniek	  om	  
naar	   het	   volgende	   controlepunt	   te	   gaan.	   Eens	   daar	   aangekomen	   bleek	   dat	   we	  
moesten	  liften	  naar	  Nazareth.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Basj 2018	  
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Toen	  we	  die	  lift	  niet	  vonden,	  besloten	  we	  maar	  om	  met	  de	  bus	  naar	  daar	  te	  gaan.	  In	  
Nazareth	   hadden	  we	  meer	   geluk	   en	   vonden	   zo	   een	   lift	   naar	  Waregem.	   Vanaf	   daar	  
moesten	  we	   stappen.	  Na	  een	   lange,	   vermoeiende	  dag	   stappen	  kwamen	  we	  aan	  op	  
het	   terrein	   in	   Brakel	   waar	   we	   onze	   tenten	   mochten	   opzetten.	   Gelukkig	   zijn	   de	  
hernieuwers	  handige	  harry’s	  en	  was	  het	  opzetten	  van	  de	  tent	  geen	  enkel	  probleem.	  
Na	  een	  dag	   stappen	  begon	   iedereen	  honger	   te	   krijgen	  en	  wat	   smaakt	  er	  meer	  dan	  
een	  goed	  bord	  spaghetti.	  Aangezien	  iedereen	  moe	  was	  en	  het	  bedjestijd	  was,	  kropen	  
we	   al	   vroeg	   in	   onze	   slaapzak.	   De	   volgende	   morgen	   aten	   we	   een	   stevig	   ontbijt	   en	  
begonnen	   we	   aan	   onze	   dag.	   Deze	   keer	   waren	   het	   kleinere	   wandelingen	   met	   veel	  
leuke	   spelletjes	   tussendoor.	   Al	   de	   spelletjes	   waren	   in	   thema	   van	   videogames	   of	  
spelprogramma’s.	  Zo	  had	  je	  Fifa,	  Temple	  Run,	  Wipeout,	  Mario	  Kart,	  Pac-‐Man,…	  	  

	  

Kortom	   een	   dag	   vol	   plezier!	   Maar	   voor	   we	   al	   deze	   leuke	   spelletjes	   konden	   doen	  
moesten	  we	  natuurlijk	  eerst	  onze	  weg	  vinden	  aan	  de	  hand	  van	  bolletje-‐pijltje.	  Hierbij	  
moet	  je	  de	  weg	  zoeken	  a.d.h.v.	  	  een	  papier	  met	  verschillende	  pijlen	  die	  elke	  keer	  de	  
te	  wandelen	   richting	   bij	   een	   kruispunt	   voorstellen.	  De	  wandelingen	   die	   vonden	  we	  
niet	  erg,	  we	  hielden	  de	  sfeer	  er	   in	  maar	  dat	  kon	  natuurlijk	  niet	  anders.	  We	  hadden	  
leider	  Jens	  en	  leider	  Jules	  mee,	  amusement	  ten	  top	  J.	  Gelukkig	  was	  het	  een	  zonnige	  
dag	   en	   verliepen	   de	   spelletjes	   zonder	   problemen.	   Eens	   terug	   aangekomen	   op	   het	  
terrein	  genoten	  we	  nog	  even	  van	  de	  zon.	  Van	  al	  die	  spelletjes	  kregen	  we	  natuurlijk	  
ook	   honger	   en	   gelukkig	   voor	   ons	  waren	   het	   frietjes	  met	   stoofvlees	   als	   avondmaal.	  
Nadat	  we	  onze	  borden	  hadden	  afgewassen,	  konden	  we	  ons	  klaarmaken	  voor	  de	  fuif.	  
Leider	  Jens	  leerde	  ons	  nog	  snel	  wat	  dansmoves	  en	  dus	  kon	  het	  ook	  niet	  anders	  dan	  
dat	   we	   de	   pannen	   van	   het	   dak	   dansten.	  We	  waren	  misschien	   de	   enigste	   KSA	  met	  
lichtblauwe	  hemden	  maar	  van	  onze	  dansmoves	  konden	  ze	  niks	  zeggen.	  Voor	  de	  niet-‐
fuifbeesten	  kon	  je	  ook	  gezellig	  rond	  het	  warm	  kampvuur	  zitten	  en	  kennismaken	  met	  
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de	  andere	  KSA’s	  natuurlijk.	  Nadat	  we	  uitgedanst	  waren,	  besloten	  we	  om	  in	  ons	  bedje	  
te	  kruipen.	  De	  volgende	  morgen,	  na	  een	  lekker	  ontbijt,	  ruimden	  we	  onze	  tent	  op	  en	  
maakten	  we	  onze	  rugzak	  klaar.	  We	  waren	  klaar	  om	  te	  vertrekken.	  We	  smeerden	  onze	  
kuiten	  in	  en	  vertrokken.	  Met	  behulp	  van	  foto’s	  begonnen	  we	  aan	  onze	  tocht	  naar	  het	  
station	   van	  Ronse.	  Na	   een	   tocht	   van	   13	   kilometer	   kwamen	  we	   eindelijk	   aan	   in	   het	  
station.	   Daar	   moesten	   we	   niet	   lang	   wachten	   of	   de	   trein	   was	   daar	   al.	   Op	   de	   trein	  
konden	  we	  nog	  even	  napraten	  over	  hoe	   leuk	  het	  was	  maar	  de	  meesten	  onder	  ons	  
waren	  moe	  van	  de	  lange	  driedaagse.	  Na	  de	  treinrit	  kwamen	  de	  mama’s	  van	  de	  leiding	  
ons	  halen	  in	  Aalter	  en	  daar	  eindigde	  deze	  leuke	  driedaagse	  tocht.	  	  

	  

Sel	  Goemaere	  
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Op	   3	   en	   4	   april	   organiseerden	  we	   naar	   goede	   gewoonte	   een	  minikamp	  waar	   de	  
kleinsten	  onder	  onze	  KSA’ers	  kennis	  kunnen	  maken	  met	  hoe	  het	  eraan	  toe	  gaat	  op	  
ons	   kamp	   van	   10	   tot	   17	   augustus.	   Zo	   leren	   ze	   wat	   voor	   leuke	   activiteiten	   we	  
allemaal	  onder	  andere	  doen	  op	  kamp,	  slapen	  sommigen	  voor	  de	  eerste	  keer	  in	  een	  
slaapzak	   en	   leren	   ze	   bij	   het	   eten	  onze	   befaamde	   liedjes	   die	   traditioneel	   door	   de	  
kampleider	  worden	  ingezet.	  Dit	  jaar	  besloten	  we	  om	  deze	  toffe	  tweedaagse	  in	  het	  
thema	  van	  de	  maffia	  te	  maken.	  
	  
Op	  maandag	  3	  april	  kwamen	  de	  piepedollen	  en	  speelvogels	  met	  hun	  valies	  aan	  in	  
de	  lokalen.	  Na	  deze	  allemaal	  verzameld	  te	  hebben	  en	  de	  al	  de	  medicatie	  zorgvuldig	  
bij	   de	   kampleider	   terecht	   gekomen	   was,	   konden	   we	   met	   veel	   enthousiasme	  
beginnen	  aan	  de	  formatie.	  	  
	  
Na	  de	  voor	  niemand	  nog	  onbekende	  formatie	  begonnen	  we	  de	  voormiddag	  eerst	  
met	  elk	   lid	  een	  slaapplek	   toe	   te	  wijzen,	  alle	   luchtmatrassen	  op	   te	  pompen	  en	  de	  
slaapzakken	  al	  klaar	  te	  leggen.	  	  
	  
Nadien	   was	   het	   tijd	   voor	   een	   aantal	   leuke	   pleinspelletjes.	   We	   speelden	   honkie	  
ponkie,	  dikke	  berta,	  schipper	  mag	  ik	  overvaren,…	  Kortom	  voor	  elk	  wat	  wils.	  	  
	  
Om	  12	  uur	  was	  het	  dan	  tijd	  om	  te	  eten.	  De	  fourage	  had	  lekkere	  hotdogs	  gemaakt	  
en	   sandwiches	   klaargelegd	   die	   na	   het	   zingen	   van	   onze	   traditionele	   liedje,	   door	  
iedereen	  met	  veel	  smaak	  werden	  opgegeten.	  	  
	  
	  
Na	  de	  maaltijd	  was	  het	  tijd	  om	  af	  te	  wassen,	  waarbij	  de	  leiders	  zelf	  natuurlijk	  ook	  
hielpen.	  Wanneer	   de	   afwas	   gedaan	   was	   en	   de	   tafels	   gekuist	   waren	   konden	   alle	  
leden	   hun	   zwemgerief	   uit	   hun	   valies	   halen	   en	   in	   hun	   zwemzak	   steken	   want	   we	  
gingen	   gaan	   zwemmen	   in	   het	   LAGO	   Brugge	   Olympiabad	   in	   Sint-‐Andries.	   Toen	  
iedereen	  hun	  zwemzakje	  gemaakt	  had	  vetrokken	  we	  met	  z’n	  allen	  naar	  de	  markt	  
van	  Maldegem	  om	  daar	  te	  bus	  te	  nemen	  naar	  Brugge.	  Via	  Brugge	  namen	  we	  dan	  
uiteindelijk	  de	  laatste	  bus	  naar	  het	  Olympiabad.	  	  
	  

Minikamp	  
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Het	   zwembad	  was	  voor	  de	  meeste	  van	  ons	  nog	  onbekend	   terrein.	  Normaal	  gaan	  
we	  elk	  minikamp	  naar	  het	  interbad	  in	  Sint	  Kruis.	  Jammer	  genoeg	  was	  dit	  gesloten,	  
gelukkig	  hadden	  we	  al	  snel	  een	  andere	  locatie	  voor	  ons	  avontuur.	  	  
	  
Zo	  stapten	  we	  bijvoorbeeld	  voorbij	  het	  stadium	  van	  Jan	  Breydel,	  waarbij	  we	  talloze	  
clubsupporters	   tegen	   kwamen.	   Hierdoor	   kregen	  we	   ook	   al	   direct	   te	   zien	  wie	   de	  
echt	  Club-‐supporters	  onder	  ons	  waren!	  	  
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Na	  het	   zwemmen	  en	  ons	  vieruurtje	   vertrokken	  we	  alweer	  naar	  de	  ksa	   lokalen	   in	  
Maldegem.	  Iedereen	  was	  moe	  maar	  had	  zich	  zeker	  geamuseerd.	  
	  
Natuurlijk	   werd	   de	   spaghetti	   dan	   ook	   erg	   gesmaakt	   die	   door	   de	   fourage	   werd	  
gekookt!	  	  
	  
	  
Na	  de	  potten,	  pannen,	  borden	  en	  al	  het	  bestek	  te	  hebben	  afgewassen	  was	  het	  dan	  
tijd	  voor	  de	  avondactiviteit:	  een	  kampvuur!	  Iedereen	  zette	  zich	  op	  een	  bankje	  rond	  
het	  kampvuur	  en	  wisselde	   leuke	  mopjes	  en	  verhaaltjes	  met	  elkaar	  uit.	  Ook	  kreeg	  
iedereen	  een	  lekker	  zakje	  chips	  om	  rond	  het	  gezellige	  vuur	  op	  te	  eten.	  	  
	  

	  
	  
Uiteindelijk	  was	  het	  na	  deze	  mooie	  afsluiter	  van	  de	  dag	  dan	  tijd	  om	  de	  tandjes	  te	  
poetsen	  en	  was	  het	  tijd	  voor	  de	  piepedollen	  en	  speelvogels	  om	  te	  gaan	  slapen.	  	  
	  
Op	  de	  tweede	  en	  laatste	  dag	  van	  het	  minikamp	  stonden	  we	  allemaal	  om	  8u30	  op.	  
Iedereen	  was	  direct	  wakker	  en	  had	  boordevol	  energie	  om	  de	  dag	  goed	  in	  te	  zetten.	  	  
Dat	  kon	  niet	  anders	  dan	  met	  de	  nodige	  ochtendgymnastiek	  van	   leider	  Arthon	  en	  
Mathias.	   Naast	   lopen	   leerden	   ze	   ook	   kennis	   maken	  met	   het	   chinees	   voetbal	   en	  
allerlei	  andere	  spelletjes.	  	  
	  
Na	  de	  ochtendgymnastiek	  was	  het	  tijd	  voor	  lekkere	  cornflakes	  met	  melk	  want	  van	  
al	  die	  oefeningen	  krijg	  je	  zeker	  honger!	  
	  
Vervolgens	  trokken	  we	  allemaal	  naar	  de	  Lazarusbron	  waar	  we	  het	  maffia	  dorpspel	  
speelden.	   De	   leden	   werden	   verdeeld	   in	   vier	   groepjes	   die	   bij	   4	   verschillende	  
standjes	  opdrachten	  moesten	  uitvoeren	  en	  bij	  elk	  standje	  achteraf	  geld	  kregen.	  Zo	  
was	   er	   een	   standje	  waar	   ze	   een	   creatief	   ballonen	   spel	   konden	   spelen	   bije	   leider	  
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Louis,	  creatief	  leren	  tekenen	  in	  aarde	  bij	  leider	  Cisse,	  kaartenspel	  bij	  leider	  Aaron,	  
en	  toffe	  actiespelletjes	  bij	  leider	  Arno.	  Zo	  werden	  de	  piepedollen	  en	  speelvogels	  al	  
goed	   getraind	   voor	   het	   vinden	   van	   de	   mafia	   in	   het	   park.	   Nadat	   iedereen	   alle	  
centjes	  had	  verzameld	  was	  het	  tijd	  om	  aanwijzingen	  te	  kopen	  bij	  de	  detective	  die	  
een	  belangrijke	  tip	  had	  over	  waar	  de	  maffia	  was.	  	  
	  

	   	  
	  

	  	   	  
	  
Ook	   deze	   keer	   had	   de	   fourage	   een	   heerlijke	   maaltijd	   voorbereid,	   een	   echte	  
klassieker	  van	  de	  fourage:	  WAP,	  worst	  appelmoes	  en	  patatten	  natuurlijk.	  De	  leden	  
vonden	   het	   duidelijk	   heel	   lekker	  want	   de	  worst,	   appelmoes	   en	   patatten	  werden	  
met	  veel	  genot	  en	  aan	  een	  hoog	  tempo	  opgegeten.	  Na	  het	  middageten	  volgde	  er	  
nadien	  nog	  een	  korte	  siësta	  om	  de	  nodige	  energie	  voor	  de	  namiddag	  op	  te	  doen.	  
Achter	  de	  siësta	  was	  het	  dan	  tijd	  om	  matrassen	  te	  lossen,	  de	  slaapzak	  terug	  op	  te	  
bergen	  en	  de	  valiezen	  te	  maken.	  
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Toen	  alle	  valiezen	  klaar	  en	  verzameld	  waren,	  gingen	  we	  met	  z’n	  allen	  naar	  het	  bos	  
voor	  helaas	  al	  de	  laatste	  activiteit	  van	  het	  minikamp:	  Het	  Maffiabosspel	  te	  spelen.	  
Er	   is	   paniek!	   Ingebroken	   in	   de	   ksa	   lokalen	   in	   Maldegem?	   De	   befaamde	   maffia	  
bende	   van	   Maldegem	   had	   al	   onze	   snoepjes	   gestolen!	   Ze	   noemden	   zichzelf	   de	  
Bokkenrijders.	  Ze	  trokken	  naar	  het	  park	  met	  ons	  gestolen	  snoep.	  Hier	  moesten	  de	  
piepedollen	  en	  speelvogels	  kamp	  tegen	  kamp	  strijden	  voor	  de	  titel	  ‘Beste	  speurder	  
van	  de	  KSA’.	  Na	  het	  bosspel	  zochten	  ze	  overal	  in	  het	  bos	  de	  bende	  en	  uiteindelijk	  
hebben	  ze	  ze	  ook	  gevonden!	  We	  mochten	  natuurlijk	  ook	  niet	  vergeten	  om	  hun	  buit	  
op	  te	  graven,	  lekker	  snoepjes!	  	  
	  

	  
	  
Dit	  smaakte	  natuurlijk	  wel	  bij	  de	  leden.	  Wie	  lust	  er	  nu	  geen	  snoep	  na	  zo	  een	  toffe	  
namiddag?	  	  
	  
Uiteindelijk	   zat	   het	  minikamp	   er	   nu	   echt	   bijna	   op	   en	   keerden	   we	  met	   de	   leden	  
allemaal	   terug	  naar	   de	   lokalen	  waar	  we	  nog	  een	   lekker	   stuk	   cake	   kregen	   van	  de	  
Fourage!	  Tot	  alle	  ouders	  kwamen	  en	  hun	  zoon	  van	  een	  superleuk	  minikamp	  terug	  
naar	  huis	  mee	  konden	  nemen.	  	  
	  
	  	  
Siemen	  Blanckaert	  
	  
	  
	  
	  



11	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

Beste	  ouders	  en	  symphatisanten,	  

Graag	  willen	  wij	  iedereen	  die	  de	  voorbije	  maanden	  heeft	  bijgedragen	  aan	  onze	  
wijnverkoop	  uitvoerig	  bedanken.	  De	  wijnverkoop	  is	  sinds	  vorig	  jaar	  een	  nieuw	  
concept	  om	  onze	  werking	  en	  zomerkampen	  te	  financieren	  en	  wij	  zijn	  blij	  dat	  dit	  
concept	  door	  jullie	  wederom	  warm	  is	  onthaald.	  Wij	  hopen	  dat	  u	  voluit	  kan	  genieten	  
van	  de	  door	  u	  aangekochte	  wijn	  en/of	  cava	  in	  de	  hopelijk	  komende	  warme,	  zonnige	  
maanden!	  

Met	  Vriendelijke	  Groeten,	  

De	  leiding	  van	  KSA	  
Maldegem	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Wijnverkoop	  
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Op	  zaterdag	  7	  april	  organiseerden	  
we	   onze	   jaarlijkse	   fuif.	   Dit	   jaar	  
besloten	  we	  om	  het	  eens	  over	  een	  
andere	   boeg	   te	   gooien	   en	   kozen	  
we	   voor	   het	   concept	   80’s	   90’s	   &	  
00’s.	   Zo	   zorgden	   we	   voor	  
verscheidene	   discoballen	   en	  
natuurlijk	   ook	   een	   lichtgevende	  
dansvloer!	  De	   zaal	  was	  op	  en	   top	  
gedecoreerd	   voor	   deze	   speciale	  
nacht.	   We	   vraagden	   ‘bekende’	  
Dj’s	  uit	  de	  buurt	  die	  heel	  de	  avond	  
voor	   de	   aangepaste	   muziek	  
zorgden.	  Er	  kwam	  heel	  wat	  volk	  op	  af	  dus	  kunnen	  we	  met	  trots	  zeggen	  dat	  het	  een	  
geslaagde	  editie	  was!	  Bedankt	  aan	  alle	  sponsors,dj’s,…	  die	  ons	  geholpen	  hebben	  om	  
dit	  mogelijk	  te	  maken!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuif	  
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Tekening, raadsels 
en mopjes	  
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MOPJES	  
• Een	  Duitse	  maffia	  baas,	  een	  Russische	  maffia	  baas	  en	  een	  Nederlandse	  maffia	  

baas	  zitten	  in	  een	  auto.	  

Wie	  stuurt	  er?	  

Antwoord:	  De	  politie.	  

	  

• Een	  dief	  loopt	  een	  winkel	  in,	  pakt	  een	  pan	  uit	  het	  rek	  en	  loopt	  zonder	  te	  
betalen	  de	  winkel	  uit.	  	  
Bij	  de	  uitgang	  wordt	  hij	  tegengehouden	  door	  een	  agent.	  "Weet	  je	  wel	  dat	  het	  
verboden	  is	  pannen	  te	  stelen?"	  
Dief:	  "Deze	  toch	  wel?	  Dit	  is	  een	  steelpan!"	  

KRUISWOORDRAADSEL	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


