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 Woord vooraf 
Beste KSA'ers en KSA-sympathisanten, 

Met veel plezier presenteren wij jullie de nieuwste editie van De 
Klaroen, boordevol avonturen en verhalen van de afgelopen 
maanden. In deze editie blikken we opnieuw terug op enkele 
bijzondere momenten en kijken we vooruit naar wat nog komt. 

We openen met een verslag over de Dag van de 
Jeugdbeweging, de dag waarbij we allemaal in ons uniform 
verzamelden op de markt van Maldegem en konden genieten 
van een heerlijk ontbijt. Daarnaast zullen we het ook over onze 
Vriendjesdag hebben, die ondanks de regen toch niet helemaal 
in het water viel. Verder nemen we jullie terug naar onze 
Ouderavond, een jaarlijkse traditie waar zowel jong als oud 
van onze heerlijke frietjes met stoverij konden genieten. 

Het bezoek van de goede Sint en zijn Piet mogen we natuurlijk 
niet vergeten. Het deed deugd om onze goede vrienden uit 
Spanje nog eens te zien. We blikken ook vooruit naar Carnaval 
met een oproep aan alle leden om deel te nemen aan de stoet.  

Dit en nog veel meer kan je lezen in deze klaroen! Namens de 
voltallige leidingsploeg wil ik iedereen tenslotte een Zalig 
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar wensen! Dat we in 2024 
terug onze zaterdagen boordevol amusement mogen vullen, met 
als start zaterdag 3 februari (of vrijdag 2 februari)! 

 

Veel leesplezier! 

Wout Blomme 
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 Verslag Dag Van De Jeugdbeweging 
Vrijdag 20 oktober was 
het Dag van de 
Jeugdbeweging. Zoals elk 
jaar betekende dit vroeg 
opstaan, snel douchen en 
ons uniform aandoen. Met 
nog wat slaperige ogen 
trokken we naar de markt 
van Maldegem waar naar 
goede gewoonte de Jeugdraad voor een lekker ontbijt zorgde. 
De Hernieuwers en de leiding hadden om 5u45 al afgesproken 
en de markt was dus al snel gekleurd in het blauw. En ookal zat 
het weer niet mee, toch bleef de markt nog blauw gekleurd toen 
ook de rest van de leden allemaal in hun uniform toekwamen. 

Bij aankomst op de markt 
werden we onmiddellijk 
opgepept door de warme 
chocolademelk en lekkere 
chocoladekoeken. Ideaal om 
de dag goed in te zetten! 

Maar de ware spanning van 
de dag begon pas echt bij het 
touwtrektoernooi. Elk jaar is dit een titanenstrijd tussen de 
verschillende jeugdbewegingen van Maldegem, en dit jaar was 
dit geen uitzondering. Jammer genoeg, konden we de 
overwinning niet bemachtigen maar gelukkig zat er wel een 
podiumplaats voor ons in! 
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Helaas vliegt de tijd voorbij als je plezier hebt, en al snel 
kondigde het klinken van de schoolbellen het einde van de 
festiviteiten aan. Met toch wat tegenzin vertrok iedereen naar  
zijn school of werk. Toch, daar kwamen veel van ons elkaar 
terug tegen en het bleef de “Dag van de jeugdbeweging” dus 
konden we de rest eens laten zien hoe trots we wel niet zijn om 
niet enkel in een jeugdbeweging maar ook in onze KSA te zitten! 

Dus, aan iedereen die aanwezig was, bedankt om er ondanks 
de regen samen met ons een onvergetelijke ochtend van te 
maken! We kijken nu al uit naar volgend jaar, hopend op nog 
zo'n geweldige editie!  
 
Kobe Van De Walle 



5 
 

 Verslag Vriendjesdag 
We hadden nog maar net de 
Dag van de jeugdbeweging 
achter de rug, of het was op 
zaterdag 21 oktober al tijd 
voor één van de 
hoogtepunten in onze KSA-
kalender: Vriendjesdag. Deze 
dag is een speciale 
gelegenheid waarop 
iedereen zijn vrienden, 
broers, neven, enzovoort kan 
uitnodigen om eens een 
namiddag met ons op 
avontuur te gaan.  

Dit jaar hadden we wat 
pech met het weer; grijze 
wolken pakten samen 
boven Maldegem en de 
regen viel met bakken uit 
de lucht. Maar, zoals altijd, 
lieten we ons niet kisten 
door een beetje nattigheid! 
De leiding had net voor de 
activiteit de speeltent 
opgezet, waaronder we 
voor de regenbuien konden schuilen.  
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Met veel enthousiasme en 
een onverwoestbare KSA-
geest, speelden we een 
levendig cluedo-spel in het 
park en door de straten van 
het centrum van Maldegem.  

Er waren verschillende 
groepjes druk bezig. Door 
middel van opdrachten, 
ontvingen we aanwijzingen 
en cryptische tips om de 
mysterieuze 'moord' op 
leider Willem op te lossen. 
Zo kregen sommigen 
ingewikkelde raadsels om 
op te lossen, anderen kregen dan weer de opdracht om hun 
bootje om ter verst te laten varen. Elke opdracht die succesvol 
volbracht werd, leverde een extra tip op. Stap voor stap 
kwamen we allemaal dichter bij het oplossen van de zaak!  

Na een middag vol detective-werk, was het tijd om terug te 
keren naar onze lokalen. Hier wachtte een beloning voor 
iedereen, namelijk heerlijk warme chocomelk. Daarnaast konden 
we ons binnen laten gaan op de springkastelen. Beiden ideaal  
om ons wat op te warmen. Het was de perfecte afsluiter van 
een onvergetelijke vriendjesdag.  
 
Brenn Van Maldegem 
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 Verslag Stovers Met Frieten 
11 november was het dan 
weer tijd voor onze 
ouderavond! De ideale 
gelegenheid om iedereen te 
laten genieten van onze 
lekkere stoverij met frietjes. 
Ook dit jaar nodigden we 
alle leden, ouders, 
oudleiding en andere 
sympathisanten uit om 
samen met ons de 
zaterdagavond door te brengen in onze lokalen. Het was nu al 
de 12e editie, dus haalden we alles uit de kast om er weer een 
geslaagde avond van te maken. 

De week ervoor waren we al druk in 
de weer om alles in gereedheid te 
brengen. We gingen zelf zo ver dat 
we een deel van onze lokalen nog 
eens een schilderbeurt gaven! De 
gang, een deel van het 3e lokaal en 
de WC’s verdienden na al die jaren 
nog eens een likje verf. Dus het 
weekend ervoor spraken we met de 
leiding al vroeg af. We gingen om 
materiaal, plakten alles af, deden 
onze vuile kleren aan en begonnen er aan. Daarnaast waanden 
we ons als “Bob de bouwer”, we metsten losse stenen vast en 
vervingen kapotte tegels.  
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Naast de 
renovatiewerken, 
hadden we natuurlijk 
nog een heleboel 
andere taken op ons 
lijstje. Zo komt er heel 
wat kijken bij het 
organiseren van onze 
Stovers met frieten. De 
lokalen worden 
helemaal 
leeggemaakt, de 
muren gaan er uit en 
de vloer wordt door 
heel de leiding 
geschuurd. De 
Hernieuwers gingen 
onder leiding van Manu om het materiaal bij de technische 
dienst van de gemeente.  

Natuurlijk wordt ook wel al eens iets gedronken op een 
ouderavond. Oudleider Woutje ontfermde zich over het 
ophalen van de koelcel en de frigo’s bij de brouwer. Terwijl ging 
Mathias om de boodschappen. Voor we het wisten, was het 
zover, het weekend van onze ouderavond. Een deel van ons 
begon onder leiding van onze kok in spé Maarten, aan het eten 
zelf. Met hulp van enkele oudleiding (waarvoor dank Falco, 
Cisse en Verborgt!), volgden ze het recept die resulteerde in de 
heerlijke stoverij voor maar liefst 180 man. 
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De rest zat terwijl niet stil! Timo en 
Kobe ontfermden zich over het kuisen 
van de ruiten, Willem en Wout 
installeerden de bar enzovoort. Voor 
de versiering konden we rekenen op 
familie van onze Bondsleider, Louis. 
Zijn mama en zus waren druk in de 
weer met balonnen, lichten, enzovoort 
en tilden de sfeer van onze lokalen 
naar een hoger niveau. 

De avond zelf startte om 19u. Iedereen was al snel van de partij 
en na een aperitief en het uitzoeken van een plekje, kon de 
avond beginnen. Louis verwelkomde nog snel iedereen en de 
“frietenbakkers” kregen het signaal om te starten.  
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Rij per rij kon iedereen aan het buffet aanschuiven en beginnen 
met smullen. Om af te sluiten hadden we nog een heus 
dessertbuffet in elkaar gestoken met allerlei taarten, koekjes, 
snoep, ijsjes en andere lekkernijen. Deze werden met veel liefde 
bereid door onszelf of door onze ouders. Het verloop van het 
dessertbuffet verliep wat stroef, maar het was het wachten meer 
dan waard en we hebben er uit geleerd voor volgende jaren!  

 

Tijdens het dessert was het nog tijd voor de tombola. Ook dit 
jaar hadden we ons best gedaan om een wijd gamma aan 
prijzen te verzamelen. Van bons tot een helikopter op 
afstandsbediening, voor elk wat wils. Met de tombola sloten we 
de avond ook af. Stuk voor stuk ging iedereen naar huis. 
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We bedanken graag nog iedereen die aanwezig was maar ook 
onze ouders en oudleiding voor de hulp en ook Apotheek 
Depuydt, Bakkerij Van Hamel, Bloemen-Els, Bonne Shoe 
Maldegem, Buffet Odette, Charmalot, Dagbladhandel Maxim, 
Dit en dat, A. Himschoot-Verheire, Optiek Coens, Pascalino, 
Sheila Lingerie, T Sammeltje, Slagerij tony en katy, Smoske, 
Vlaamse Jeugdherbergen - Hi Hostels Flanders, Vishandel Chris 
& Geert, Vleeshalle Van Landschoot, Wijnhandel Van Den 
Bossche en Waanzinnig gedroomd. 

Samengevat was het een onvergetelijke avond vol sfeer en 
heerlijk eten. We kijken er nu al naar uit om volgend jaar weer 
een even geslaagde, zo niet betere, avond te organiseren!  
 
Willem De Bruyckere 
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 Verslag Sinterklaasfeestje 
 
November-december staat 
gekend als de periode waarin de 
goede Sint met zijn Zwarte Pieten 
zijn ronde doet bij alle kinderen 
(die braaf geweest zijn). En 
natuurlijk stonden onze lokalen dit 
jaar ook onze op de Sint zijn lijst. 
Het is ondertussen een traditie 
geworden dat hij op 
zaterdagmiddag eens komt 
piepen tijdens onze activiteit. Op 
zaterdag 2 december was het 
dan ook zover. We hadden de 
lokalen speciaal versierd en nog snel enkele zetels klaar gezet, 
wachtende op hun bezoek. 
 
De Piepedollen waren nog druk in 
de weer met het knutselen en maken 
van tekeningen, toen er plots op de 
deur geklopt werd. Met een 
vriendelijke lach vroegen ze aan 
alle Piepedollen of ze wel flink 
waren geweest dit jaar, een vraag 
die al snel beantwoord werd met 
een luidkeelse “JA”. Voor de 
zekerheid haalde Zwarte Piet wel 
nog eens Sinterklaas zijn boek 
boven.  
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Ook dit jaar was de 
Sint opnieuw goed 
geïnformeerd over 
wat het hele jaar al 
gebeurd was. Zo 
wist hij dat leider 
Emile het wel goed 
doet in het leger 
maar af en toe toch 
wel wat flinker mag 
zijn. De Sint had 
over iedereen wel 
iets te vertellen maar meer goede dan slechte verhalen. Nadat 
iedereen zijn tekening had afgegeven en verteld had wat hij op 
6 december graag in zijn schoen zou hebben, hadden onze 
goede vrienden nog wat lekkers mee voor iedereen. Na de 
Piepedollen, was het nog de beurt aan de Speelvogels. Zij 
hadden die namiddag al uitbundig op het plein geravot en 
waren dus al wat rustiger dan de Piepedollen. Ook over hen 
had Sinterklaas wel wat te vertellen. 
 
Het was een gezellig wederzien, maar uiteindelijk werd het 
helaas tijd om afscheid te nemen. Onze Spaanse vrienden  
hadden namelijk nog heel wat andere bezoeken gepland. Met 
een hartelijk 'tot volgend jaar' vertrokken ze maar niet zonder 
te beloven dat ze volgend jaar terug zouden komen en er net 
zoals ons al naar uit kijken. Tot volgend jaar!  
 
Robbe Beernaert 
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 Verslag Kerstfeestje 
Het eerste semester bij de KSA 
sluiten we altijd af met een 
spetterend kerstfeestje. Jammer 
genoeg konden we ook dit jaar 
terug niet op sneeuw rekenen om 
de wintersfeer er in te brengen. 
Wat kerstmutsen en -versiering 
moesten het dan maar doen. 
Traditioneel brengt iedereen 
incl. de leiding ook een 
cadeautje mee. 

 

Op vrijdagavond hadden de Jonghernieuwers, altijd op zoek 
naar avontuur, besloten om de koude te trotseren en Brugge te 
gaan verkennen met een spannend potje Geocache. 
Ondertussen besloten de Hernieuwers het binnen gezellig te 
houden. Ze hadden speciaal wat vroeger afgesproken om 
samen te gourmetten. Erna was het tijd voor enkele caféspelen: 
cornhole, poolen, boogschieten, nagelen, noem maar op er was 
voor iedereen wel iets om in uit te blinken.  

Zaterdag was het dan aan de jongere bans. De Piepedollen en 
Speelvogels hadden de tijd van hun leven met een gigantisch 
muzikaal pak. Bij de Krabbers en Knapen werd de strijd 
geleverd via een heuse Kerstquiz, waarbij hun kennis van 
kersttradities op de proef werd gesteld. 
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Terwijl iedereen druk bezig was met ravotten, gingen enkele 
leiders aan de slag in de keuken. Ze toverden een heerlijk 
vieruurtje tevoorschijn. Want om de koude te trotseren en de 
kerstvakantie goed in te zetten is er toch niets beter dan wat 
warme chocomelk en overheerlijke pannenkoeken.  

Het was de ideale afsluiter van het 1e semester en de ideale 
start van de kerstvakantie. Wij vonden het eerste semester 
alvast een schot in de roos. Op naar meer in 2024! 
 
Kobe Van De Walle  
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 Interview: Medard De Baere 
Bij een nieuwe klaroen hoort 
natuurlijk een nieuw interview! 
Deze keer konden we Médard 
De Baere strikken voor een 
exclusief gesprek! Hij zit 
ondertussen in zijn 3e jaar als 
leiding. De voorbije twee jaar 
gaf hij leiding aan de knapen, 
maar dit jaar heeft hij er voor 
gekozen om het over een 
andere boeg te gooien. Hij 
geeft dit jaar namelijk leiding 
aan de Speelvogels!  
 
Als we hem vragen om zichzelf te omschrijven, dan beschrijft hij 
zichzelf als een gemotiveerde student handelsingenieur die soms 
een beetje meer moet studeren. Maar wij bij de KSA kennen 
hem natuurlijk al véél beter. 
 
Médard is een KSA’er in hart en 
nieren. Leiding geven is dan ook 
totaal niet meer nieuw voor hem. 
Bovenop zijn normale taken als 
leiding, heeft hij dit jaar ook de 
functie van penningmeester op 
zich genomen. Al vertelde hij ons 
wel dat hij nog vaak zijn telraam 
nodig heeft. 
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Naast de KSA heeft hij uiteraard ook nog een reeks andere 
hobby’s. In zijn vrije tijd gaat hij graag een potje tennissen. Het 
lukt hem niet zo vaak om een spelletje te winnen. Maar hij 
vertelde ons dat het voor hem belangrijk is dat het leuk blijft, 
winnen is bijzaak. Daarnaast gaat hij héél graag eens winkelen 
om nieuwe schoenen te kopen. Hij heeft intussen al meer dan 25 
(!) paar schoenen in zijn collectie! 
 
Toen we hem vroegen 
om iets meer te vertellen 
over zijn lievelingsspel, 
koos Médard voor 
Monopoly. Hij heeft, dat 
zegt hij zelf, een tactiek 
gevonden waardoor hij 
er in slaagt om elk potje 
te winnen. Dat zullen de 
Speelvogels eens 
moeten testen tijdens 
een van de volgende 
activiteiten. Hij liet ons 
ook nog weten dat hij, 
samen met enkele 
medeleiders, een 
kaartspel heeft 
uitgevonden. Op een dag hoopt hij zo het nieuwe Hasbro te 
worden! Voorlopig wil hij er nog niet veel over kwijt, maar 
belooft wel dat er zeker nog updates zullen volgen.  
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Na 12 jaar als lid (de foto 
is van toen hij als piepedol 
mee ging op Klein kamp) en 
2 jaar als leiding hangen er 
natuurlijk al heel wat 
schildjes aan het lichtblauwe 
hemd van Médard. Zelf is 
hij het meest trots op zijn 
JOEPIE 28 schildje. “Daar 
heb ik me enorm geamuseerd! Daarnaast heb ik er ook veel 
geleerd, op Joepie help je elkaar om uiteindelijk samen de 
eindstreep te halen.” Wie weet zien we hem ooit nog eens terug 
in stad X. 
 
Uiteraard staan er ook heel wat dingen om Médard zijn 
bucketlist. Maar voor hem steekt er één iets bovenuit. Op een 
dag hoopt hij namelijk zelf voet op de maan te zetten! Hij kijkt 
heel erg op naar Elon Musk en hoopt op een dag in één van zijn 
raketten te stappen. 
 
Als afsluiter van ons interview vragen we steeds om een 
levensmotto te geven. Médard zijn levensmotto is: “You only live 
once!”. Hopelijk laat hij zich toch niet te veel afleiden van zijn 
studies in Gent. 
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 Aankondiging: Carnaval 
Beste leden en ouders, 

Op zondag 11 februari is het weer zover, Carnaval! Zoals 
gebruikelijk doet KSA Maldegem ook dit jaar terug mee aan de 
heuse stoet die door het centrum van Maldegem trekt. De leiding 
is al druk in de weer met het bouwen van een fantastische 
Carnavalswagen en het maken van de kostuums. We hopen 
weer in grote getale aanwezig te zijn, vandaar is iedereen 
terug van harte welkom om mee te lopen in de middagstoet op 
zondag 11 februari! De Jonghernieuwers en Hernieuwers 
mogen ook meelopen in de avondstoet. 

We verzamelen om 13u30 aan de KSA-lokalen. Om 15u30 
lopen we dan mee in de kinderstoet. De leden kunnen dan na 
de prijsuitreiking door de Raad van Elf (rond 17u) terug 
opgehaald worden aan de tent achter het St. Anna Kasteel in 
het park. 

Om te weten hoeveel kostuums we ongeveer moeten maken, 
vragen we om vooraf in te schrijven via 
https://ksamaldegem.be/inschrijving-carnaval-2024. Deze 
inschrijving is gratis. 

We hopen jullie allen te zien op 11 februari! 

Carnavaleske groeten, 

Team carnaval 
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 Foto van de maand(en) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keer kozen we voor een momentopname van de 
schilderwerken in onze lokalen. Zoals we al eerder aanhaalden, 
vond onze Bondsleider dat de binnenkant van onze lokalen na 
al die tijd wel nog eens een likje verf verdiende. Een deel 
hebben we al gedaan net voor onze Stovers met frieten avond 
(de andere muren staan al op de planning in het 2e semester). 
Zoals je kan zien, komt er heel wat gesmos bij kijken. Gelukkig 
verdwenen alle plekken op de vloer na eens goed te schuren.   
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 Raadsels en moppen 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Ik ben een bal die niet stuitert. Wat ben ik? 

 

Wat komt gewoonlijk eens per minuut, twee keer per week en 
eens per jaar voor? 

 

Wat doen sneeuwmannen als ze boos op je zijn? 

 

Wat is groen en verschuilt zich achter de kerstboom? 

 

 

De meester zegt na de kerstvakantie tegen Pietje: 'Je bent veel 
te laat op school! Hoe komt dat?' Antwoordt Pietje: 'Maar voor 
de vakantie zei u nog dat het nooit te laat is om te leren!' 

 

Het huis van een oud vrouwtje staat in brand op kerstavond. Een 
brandweerman komt haar halen en zegt: ‘Nog even de tandjes 
op elkaar, we zijn bijna beneden.’ Het vrouwtje antwoordt: ‘Oei, 
dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op onder de 
kerstboom!’ 

 

Twee bananen graven een kuil in de sneeuw. Dan zegt de ene 
tegen de andere banaan: 'Ik stop ermee.' Vraagt de andere: 
'Waarom?' Antwoordt de ene banaan: 'Omdat ik er een kromme 
rug van krijg.' 

 

Sneeuwbal 

De letter E 

Ze geven je de koude schouder 

Spionazie 
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 Verjaardagskalender 

 
 
 

 
Januari   
Guillaume Pattyn 01/01/2017 Piepedollen 
Tuur Devolder 01/01/2013 Krabbekoning 
Maarten Vantrois 06/01/2003 Leiding 
Krijn Van Maldegem 23/01/2008 Jonghernieuwers 
 
 
   
Februari   
Henri Beirens 01/02/2009 Jonghernieuwers 
Arne Van Daele 03/02/2015 Speelvogels  
Mats Standaert 03/02/2012 Krabbekoningen 
Yaron Boucqué 03/02/2003 Leiding 
Guillaume Tange 11/02/2014 Speelvogels 
Louis Willems 16/02/2012 Krabbekoningen  
Joren Huysman 17/02/2013 Krabbekoningen 
Emiel De Groote 20/02/2016 Piepedollen 
Julien Bataille  20/02/2017 Piepedollen 
Ezio Lauwers 21/02/2013 Krabbekoningen 
Lyem Schelstraet 23/02/2017 Piepedollen 
Jorn Rogiers 24/02/2013 Krabbekoningen 
Mats Paret 25/02/2006 Hernieuwers 
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Maart   

Tristan Baele 01/03/2015 Speelvogels  

Wout Blomme 05/03/2003 Leiding 

Berre Demulder 07/03/2013 Krabbekoningen 

Mathis Vanneste 10/03/2016 Piepedollen 

Henri De Clerck 20/03/2002 Leiding 

Victor De Clerck 20/03/2002 Leiding 

Jules Van Hoorickx 21/03/2014 Speelvogels 

Remi Maricau 24/03/2006 Hernieuwers  

Mathis Van Den Eeckhout 27/03/2012 Krabbekoningen 

Arthur Bataille 31/03/2014 Speelvogels 

Simas De Cock 31/03/2008 Jonghernieuwers  
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