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 Woord vooraf 
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten,  
 
Het werkjaar is weer begonnen, hier hoort ongetwijfeld een nieuwe 
editie van de Klaroen bij!  

Na een leuk KSA-jaar en twee fantastische kampen is de leiding 
helemaal klaar om er terug in te vliegen! Ook dit jaar zullen we u 
driemaandelijks informeren over uw favoriete jeugdbeweging via De 
Klaroen.  

De eerste Klaroen van het werkjaar bevat traditiegewijs de verslagen 
van het groot en klein kamp, leidingsbesprekingen en deze keer zélfs 
een interview met leider Henri.  

Een nieuw werkjaar betekent spijtig genoeg dat we terug afscheid 
moeten nemen van een aantal leiders. Maar niet getreurd, dit jaar staat 
er een heel grote groep enthousiaste leiding klaar om telkens voor een 
spetterende activiteit te zorgen.  

In deze Klaroen blikken we even terug, maar kijken we vooral vooruit. 
We zitten vol enthousiasme en barsten van de leuke ideeën voor 
activiteiten. We hopen jullie dan ook allemaal snel terug te zien op één 
van de komende activiteiten! 

Veel leesplezier! 

Wout Blomme 
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 Verslag grootkamp 
Dag 1: Woensdag 20 juli 2023 
Eindelijk was het weer zover! De tijd 
om tien dagen plezier te maken met 
al onze vrienden was aangebroken. 
Met zen allen vertrokken we, 
gepakt en gezakt, vanuit de KSA-
lokalen met de bus naar ons 
kampterrein in Mazée. Mazée is 
een dorp in de provincie Namen en 
telt slechts 600 inwoners. Ook is het 
omringd door tal van bossen, 
waardoor het de ideale plaats is 
om te ravotten of mooie 
wandelingen te maken. Eenmaal 
aangekomen rond de middag aten 
we samen onze boterhammen op en 
begonnen we snel aan de opbouw 
van onze tenten. Na een halfuurtje 
werk stonden ze al mooi op één lijn. 
Hierna volgde het zware werk, de 
bedden en eettafels sjorren maar het 
resultaat mocht er zijn! Van een 
middagje opzetten krijg je honger, 
gelukkig stond de fourage voor ons 
klaar met hun zelfgemaakte 
spaghetti. We sloten de dag af met 
nog een korte verkenningstocht om 
de mooie streek te ontdekken en 
uiteindelijk in onze zelfgemaakte 
bedden te slapen.  
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Dag 2: Donderdag 21 juli 2023 

De volgende dag 
begon stipt om acht 
uur ‘s ochtends. Na 
een  goede nachtrust 
was het weer tijd om 
erin te vliegen. We 
aten een stevig 
ontbijt en splitsen ons 
op. Een deel 
ontfermde zich over 
het bouwen van een 
steiger. Het andere 
deel ging hout zoeken en aarde scheppen. De aarde is namelijk nodig 
om modder te maken voor onze tafelvuren. Eenmaal deze in gereedheid 
waren gebracht, begonnen we aan het koken van het middagmaal. Jaja 
je hoort het goed, op grootkamp wordt er óók zelf gekookt! Aansluitend 
was er een korte siësta om nadien onze dag weer verder te zetten en 
het grote “De Mol spel” te spelen. Er werd zorgvuldig gesaboteerd door 
de mollen, maar uiteindelijk konden alle mollen ontmaskerd worden. Na 
het spel had iedereen grote honger, gelukkig had de fourage tijdens 
het spel wraps gemaakt. Met deze heerlijke maaltijd bekwam iedereen 
van de intensieve dag tijdens een banactiviteit om nadien moe maar 
voldaan zijn bed in te kruipen. 
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Dag 3: vrijdag 22 juli 2023 

Ook de derde dag was het weer 
een drukke dag. Na een heerlijk 
ontbijt aangeboden door de 
fourage kon iedereen beginnen 
aan de opbouw van de 
parapiste die in de namiddag 
op de planning stond. Voor zij 
die het zouden vergezen zijn, de 
bedoeling is om zo snel mogelijk 
een hindernissenparcours af te 
leggen waarbij survival skills en 
conditie op de proef gesteld 
worden. Diegene die het 
parcours het snelst kon afleggen, 
werd tot winnaar uitgeroepen. 
Dit jaar hadden we eindelijk nog 
eens een plein met een beek, dus 
deze kon, samen met een modderbad natuurlijk niet ontbreken! 

 

 

 

 



6 
 

Dag 4: zaterdag 23 september 2023 

De Vierde dag brak al zeer vroeg 
aan. Om 5u30 was het opstaan 
geblazen want het was namelijk 
tijd voor dauwtocht. Eenmaal 
iedereen uit zijn slaapzak was 
geraakt en zijn stapschoenen had 
aangetrokken, werd iedereen naar 
de fouragetent geroepen. Hier 
werden de rugzakken gevuld met 
de lekkere croques, water, 
fruitsap,... Na een tiental km, was 
het tijd voor het hoogtepunt, het 
bakken van de croque-monsieurs! 
Een moment waar naar velen, 
waaronder ik, het ganse jaar naar 
uit kijken.  

’s Middags was het dan weer 
tijd voor een dorpspel. Bij 
verschillende checkpoints 
verspreid over Viroinval, 
moesten we zoveel mogelijk 
chips verzamelen. Om de dag 
af te sluiten was er terug een 
toffe banactiviteit voorzien voor 
elke groep zo gingen de 
Jonghernieuwers hun viskunsten 
op de proef gaan stellen, terwijl 
de Knapen hun pizza-oven uit 
testten. Zo kon iedereen nog 
even ontspannen voordat we in 
onze slaapzak kropen.  
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Dag 5: zondag 24 september 2023 

We zaten bijna aan de 
helft van het kamp, dus 
het werd tijd voor de 
Hernieuwers om op 
driedaagse te 
vertrekken. Zij 
vertrokken vroeg in de 
ochtend richting de 
prachtige stad Dinant. 
De Knapen en 
Jonghernieuwers konden 
na het zelfgemaakte middageten, genieten van een potje poker. Ook 
konden de waterratten onder ons zich uitleven in de beek ’s middags. 
Als avondeten had de fourage heerlijke wentelteven klaargemaakt. Na 
deze avondmaaltijd kroop iedereen met een volle buik in zijn slaapzak. 
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Dag 6: maandag 25 september 2023 

Nadat de Hernieuwers al een dag 
eerder vertrokken op driedaagse, was 
het nu ook aan de Knapen en 
Jonghernieuwers om op tweedaagse te 
gaan. De leiding had de dag voordien 
al een mooie wandelroute 
uitgestippeld in de regio. De Knapen 
trokken richting Hastière en de 
Jonghernieuwers kozen om naar 
Philippeville te trekken. De Knapen 
deden een ommetoer langs Givet en 
hingen de toerist uit in een van de 
forten op hun pad. De Hernieuwers 
stapten die dag richting Agimont, waar 
ze een ruïne omgetoverd hebben tot 
een van de grootste paintball terreinen 
van België! 

30 km later zochten alle bans een 
slaapplaats en een lokale frituur om 
onze honger te stillen. Moe maar 
voldaan kropen we onder de veren. 
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Dag 7: Dinsdag 26 juli 2023 

Na een nacht doorgebracht te hebben op onze matjes/luchtmatrassen 
was het alweer tijd om deze op te rollen. We keerden onze hoofden in 
de andere richting, en gingen terug naar ons kampterrein. Eenmaal 
aangekomen stond er een heerlijke BBQ op ons te wachten voorzien 
door de fourage. Hierna was het al tijd om in bed te kruipen want tot 
iedereen zijn verbazing was het die nacht schriktocht. Tijdens de 
schriktocht moeten de deelnemers een tocht afleggen waarbij 
verschillende plaatsen de Hernieuwers en leiding hun proberen te laten 
verschieten. Eenmaal de laatste waren aangekomen, keerden we allen 
terug naar de kampplaats om daar nog een beker warme soep te 
drinken en dan terug in onze slaapzak te kruipen.  
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Dag 8: Woensdag 27 juli 2023 

Ook vandaag stond er 
weer een dag vol 
plezier te wachten. 
Het was namelijk tijd 
voor ons jaarlijkse KSA 
voetbaltoernooi. De 
goals werden gesjord 
en de lijnen werden 
getrokken. Hierna 
werd ook de 
megascore zoals elk 
jaar ingevuld. Na een 
sportief middagmaal was het zover. Het toernooi waarin iedereen het 
tegen elkaar zou opnemen, begon. Uiteindelijk waren het de 
Hernieuwers die de overwinning in de finale binnen haalden. Hierna 
stond er 's avonds stoverij met frietjes op het menu en na het lekkere 
avondeten was het tijd om in de zweethut te kruipen. De zweethut is een 
zelfgemaakte sauna. De Hernieuwers sjorren traditiegewijs een hutje 
met in het midden een diepe put en bedekt met natte doeken. In deze 
put worden dan gloeiende stenen geplaatst. Door water op de stenen 
te gieten, wordt de zweethut  gevuld met stoom. Elk om beurt kropen 
we per ban in de zweethut. Na de ontspannende ervaring kroop 
iedereen vervolgens voldaan in zijn bed. 
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Dag 9: Donderdag 28 juli 2023 

Van deze dag valt er maar één iets te bespreken, want het belangrijkste 
van die dag stond ’s avonds te gebeuren. Het traditionele potje 
nachtstratego! Het werd een spannende editie. Zoals elk jaar neemt de 
jongste leider (Emile) het op tegen de kampleider (Louis). Team Louis kon 
de vlag snel vinden en in hun kamp leggen. Louis hield samen met zijn 
verdediging stevig stand tegen de vele aanvallen van strateeg Emile. 
De vlag kon een paar keer uit het kamp van team Louis worden gehaald, 
maar dankzij de ijzersterke verdediging werd deze telkens weer snel 
teruggebracht naar het kamp van Louis. Het einde was in zicht en de 
winst leek verzekerd voor het team van Louis, maar toen kwam een 
laatste wanhopige aanval van de tegenstander. Het was zeer 
spannend! Om 24u was de strijd gestreden en gewonnen door het kamp 
van Louis! Nadat iedereen terug op het kampterrein was aangekomen, 
kregen we van de fourage nog een lekker soepje aangeboden. 
Uiteindelijk gingen we na nog wat na te praten over nachtstratego snel 
gaan slapen. 
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Dag 10: Vrijdag 29 juli 2023 

De voorlaatste dag al 
van het kamp en deze 
staat natuurlijk in het 
teken van het kampvuur, 
maar ook aan de grote 
opkuis. Dat betekende 
dus dat we die middag 
de laatste keer op onze 
eigen vuren zouden 
koken. Onze tafels en een 
groot deel van de tenten 
werden allemaal opgeruimd en een deel van het materiaal werd al in 
de camion geladen. 

Daarna deed Iedereen 
zijn best om voor 
zonsondergang een 
geweldig kampvuur klaar 
te maken. Wanneer alles 
opgeruimd was, 
zonderden alle bans zich 
af om een toneeltje of 
liedje te verzinnen. 
Tijdens het kampvuur 
werden we allemaal 
getrakteerd op een 
geweldige show en de 
fourage verraste ons nog 
met heerlijke hotdogs. 
Hierna was het nog tijd 
voor een paar goede 
moppen waarna 
iedereen ging slapen. 
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Dag 11: Zaterdag 30 juli 2023 

De allerlaatste dag van het kamp gingen we al vroeg uit de veren, snel 
ontbijten en dan vol aan de slag om alles zo snel mogelijk in de camion 
te plaatsen. Iedereen werkt goed door en goed georganiseerd geraakt 
alles die namiddag tijdig in de camion. Iets later kwam dan ook de bus 
om ons te vervoeren naar de KSA lokalen in Maldegem. Het was 
opnieuw een super leuk kamp dit jaar met dank aan onze kampleider 
Louis!! 

Yaron Boucque 
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 Verslag Kleinkamp 
Dag 1: Donderdag 10 augustus 

We spraken allemaal ‘s ochtends 
vroeg af aan het station in Aalter 
om te vertrekken naar Sint-Truiden 
voor klein kamp 2023! Eenmaal 
aangekomen met de trein, 
wandelden we eerst naar het 
kamphuis. Onderweg stopten we 
even om ons lunchpakket op te eten 
naast een leuke speeltuin. Na de 
wandeltocht was er direct tijd om 
uitvoerig te ravotten en te spelen bij 
het kamphuis! Van al dat spelen 
krijg je honger. De eerste avond 
was het zelfgemaakte spaghetti. 
Wist je dat dit al een jarenlange 
traditie is? We sloten af met het eerste toneeltje van het kamp en zo zat 
dag één er al op!    
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Dag 2: Vrijdag 11 augustus  

Na een goede eerste nacht en een lekker 
ontbijt was het tijd voor 
keuzeacitiviteiten! De keuze bestond uit 
de klassiekers: pleinspelletjes, klei 
boetseren en macramé bandjes maken. 
Voor iedereen plezier gegarandeerd 
dus! Na het middagmaal was het tijd 
voor een dorpspel. We trokken naar een 
pleintje in de buurt waarrond we 
allemaal toffe en uitdagende 
opdrachten tot een goed einde brachten. 
Liedjes zingen voor mensen, 
handtekeningen verzamelen en nog veel 
meer. Het dorpspel ging snel voorbij, waarna we terug keerden naar 
ons kampterrein. ‘s Avonds was er nog een laatste activiteit en toneeltje 
waarna we allemaal moe waren en het tijd was om in ons bedje te 
kruipen. 
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Dag 3: Zaterdag 12 augustus 

Op deze dag 
moesten we vroeg uit 
de veren. Het was 
namelijk dauwtocht. 
We vulden onze 
rugzakken met onze 
croque-monsieurs te 
bakken en gingen op 
pad. We genoten 
van onze vers 
gebakken ontbijt en 
wandelden 
vervolgens terug 
naar het kamphuis, 
het was dan alweer 
tijd voor een stevig 
middagmaal want 
na de middag stond 
de heuse parapiste 
gepland! We 
haalden allemaal het 
beste van onszelf boven en toonden hoe snel we het 
hindernissenparcours konden afleggen. De winnaars werden beloond 
met een frisdrankje alhoewel we allemaal trots mochten zijn op onze 
prestaties. Iedereen had ervan genoten en frisgewassen na de 
parapiste was het tijd voor het avondmaal. We eindigden de dag met 
een eerste keer brieven schrijven en wat uit te rusten van de 
vermoeiende dag. 
 

 

 

 



17 
 

Dag 4: Zondag 13 augustus 

Sunday = Discoday!!! Goed 
uitgerust en met een stevig ontbijt 
binnen waren we klaar voor een 
nieuwe dag. We begonnen de dag 
met wat waterspelletjes en daarna 
het welbekende gel-bosspel. Net 
zoals vorig kamp moesten de leden 
erin slagen het kamp van het andere 
team binnen te dringen om wat gel 
in hun haar te krijgen.  
 
 
 
 
 

‘s Avonds was het zover, ons 
geweldig Zillion-feestje! 
Bodyguards, stevige plaatjes en 
de juiste sfeer, alles was er om er 
een top avond van de te maken. 
Het werd een onvergetelijke 
avondactiviteit waar we 
allemaal met volle teugen van 
genoten hadden! Uiteraard 
waren we allemaal een beetje 
moe na ons feestje en gingen we 
slapen. 
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Dag 5: Maandag 14 augustus 

Maandag stond de 
dagtocht gepland. We 
trokken na het ontbijt 
onze stapschoenen aan 
en trokken op pad 
richting 
openluchtzwembad 
Maupertuus.  Het was 
een redelijke 
wandeltocht naar het 
zwembad die de 
krabbers en speelvogels 
volledig te voet hebben 
afgelegd! De piepedollen  kragen de laatste meters hulp van de 
fourage die met veel plezier naar het zwembad reed. Onderweg was 
er uiteraard ook tijd om het lunchpakket op te eten.  

Eenmaal aangekomen aan het zwembad hadden we geluk met het 
prachtige weer en het frisse water om er een topnamiddag van te 
maken! Nadat we met volle teugen genoten hadden van het zwemmen 
keerden we terug met de bus naar de kampplaats. We sloten de dag 
af met nog  een rustige banactiviteit waarbij, wie wou, een brief naar 
huis mocht schrijven.  
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Dag 6: Dinsdag 15 augustus 

Vandaag was het een 
absolute topdag voor onze 
fanatieke sport en 
voetbaljongens. 
Voetbaltornooi! In de 
voormiddag maakten we 
zoals ieder jaar per 
ploegje gepersonaliseerde 
T-shirts om te dragen 
tijdens het tornooi. Eerst 
werd er genoten  van een 
aantal sandwiches.  ‘s 
Middags begonnen de 
matches, iedereen gaf het beste van zichzelf. Het was puffen en zweten 
maar wat hebben we er van genoten van  het tornooi!  Na het tornooi 
aten we een lekker frietje met stoverij om onszelf te belonen na deze 
zware sportdag. ‘s Avonds was er opnieuw tijd voor een douchebeurt 
en frisgewassen kropen we onder de wol. 
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Dag 7: woensdag 16 augustus 

De voorlaatste dag op kamp was 
aangebroken en dat betekent 
maar 1 ding… Stratego! Hierbij is 
het de bedoeling om als laatste de 
vlag in je kamp te hebben. Het 
was opnieuw super spannend. 
Aangezien we de dag nadien 
vertrokken, ruimden we ons gerief 
al wat op. Traditiegewijs is het de 
laatste avond kampvuur. Het werd 
een gezellige avond met zen allen 
rond het kampvuur kijken naar de 
top acteerprestaties van de leden 
en leiding. We sloten zo de laatste 
avond af en sliepen nog één 
laatste keer op kamp. 
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Dag 8: donderdag 17 augustus 

Het was de laatste dag van het 
kamp, tijd om naar huis te 
gaan. We maakten met z’n 
allen onze valies en kuisten 
grondig het kamphuis. De 
laatste maaltijd smaakte en zo 
vertrokken we gepakt en 
gezakt met de trein richting 
Aalter waar we eindelijk onze 
mama en papa een knuffel 
konden geven! We kunnen trots 
zeggen dat het een geslaagd 
kamp was! Tot volgend jaar! 

Brenn Van Maldegem 
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 Couleurs Devie 
Deze zomer markeerde het 6e jaar waarin Couleurs Devie en KSA 
Maldegem nauw samenwerkten. Het is nu zonder twijfel een gevestigde 
traditie geworden in onze KSA-zomer. Ondanks dat dit evenement 
traditiegetrouw plaats vond direct na ons groot kamp en net voor ons 
klein kamp, waren we er meteen weer enthousiast bij betrokken. KSA 
Maldegem blijft altijd actief! Voorafgaand aan het evenement waren 
we dagelijks paraat om te helpen met de opbouw, en ook na afloop 
van het evenement kon je ons in het park vinden om te ondersteunen. 
Het was opnieuw een onvergetelijke editie. 

We willen graag onze oprechte dank uitspreken aan de organisatoren 
van Couleurs Devie voor hun voortdurende vertrouwen en voor opnieuw 
een geweldige samenwerking dit jaar. We hopen van harte dat we 
volgend jaar opnieuw van de partij kunnen zijn! 
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 Verslag Kermisweekend 
Streekbierenavond 

Na een enorme inspanning van 
talloze leiders, oud-leiders en 
zelfs enkele Hernieuwers om de 
tent in het park op tijd op te 
zetten en in perfecte staat te 
brengen, brak de eerste avond 
van het kermisweekend aan. Een 
overvloed aan maldegemnaars 
verzamelde zich om te genieten 
van geweldige muziek, 
waaronder optredens van 'The 
Impulse' en 'Broken Bottle Big Band'. De avond was een groot succes en 
zeker één waar nog lang over nagepraat zal  worden. 

Parkfuif 

De volgende dag bracht 
opnieuw een avond vol 
sfeer in de tent in het 
Park van Maldegem. 
Talloze jongeren kwamen 
samen om te genieten 
van de muziek. Ook dit 
jaar waren er weer 
enkele grote namen, 
waaronder Dj "Jay Wall" 
en "Eva De Roo ft. Double 
D". Bovendien trad "Voltage", winnaar van de MNM Start To DJ 2020, 
op. Het was wederom een fantastische editie! 
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 Startactiviteit 
Op een doodgewone zaterdagmiddag, 2 september, stonden we klaar 
om met volle vaart het nieuwe werkjaar in te duiken. De leiding had de 
week voordien alles klaar gemaakt om er een spetterende startactiviteit 
van te maken. Voor één dag veranderde ons vertrouwde plein in een 
echte Western!  

De Daltons waren namelijk ontsnapt en waren nog geen 10 minuten uit 
de gevangenis of ze hadden al terug goudblokken van enkele 
goudzoekers gestolen. Hiermee waren ze naar de indianen getrokken 
om zo een groot leger te vormen. Lucky Luke en zijn mede cowboys 
waren niet met genoeg om ze te verslaan dus vroeg hij aan ons of we 
hen uit de nood konden helpen. 

KSA Maldegem kennende, gingen wij deze uitdaging natuurlijk niet uit 
de weg! We gingen de dag voordien rond in alle scholen om met zoveel 
mogelijk te zijn om de Daltons te verslaan. 
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Om 14u begonnen we eraan, we splitsten ons op per ban en bereidden 
ons voor om de Daltons te klissen. Met een overvloed aan opdrachten 
werden we omgetoverd tot ware Wildwesten helden. Uiteindelijk 
slaagden we er in om hen te verslaan en de buit terug te brengen. Het 
was weer een startactiviteit voor in de boeken. Hopelijk was dit het 
begin van een onvergetelijk jaar vol avonturen en plezier!!! 
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 Afscheidnemende Leiding 
Dit jaar nemen we helaas afscheid van drie topleiders. Het waren 
leiders die zich met ongekende passie dag in, dag uit ingezet hebben 
voor de KSA. We wensen hen natuurlijk veel succes in hun toekomstige 
loopbanen en gaan er natuurlijk van uit dat we ze nog vaak over de 
vloer zien komen in onze lokalen. 

Wout Plasschaert 

 

Leider Wout stopt na 3 jaar met leiding geven, hij gaf in zijn KSA-
carriere aan heel wat bans leiding; de Piepedollen, de Krabbers en als 
laatst de Jonghernieuwers. Wout of beter gezegd “Woutje” is een echte 
werker van kop tot teen. Vorig jaar stond hij als lokaalverantwoordelijke 
zelf in voor de properheid van onze lokalen. In de werkgroep van 
Carnaval hielp hij mee bouwen aan de carnavalswagen waar we nog 
steeds vol trots op terug kijken. Tegenwoordig werkt hij voor Betopor, 
hierdoor is woutje veel op de baan. Het besturen van een vrachtwagen 
is al lang een droom van hem. Het dag en nacht op de baan zijn 
stimuleerde dit en nu gaat hij volop voor zijn vrachtwagenrijbewijs. Het 
zou dus goed kunnen dat je hem binnenkort achter het stuur ziet zitten 
van een vrachtwagen. We willen hem bedanken voor al het harde werk 
dat hij de afgelopen jaren heeft geleverd. Carnaval is hier een 
uitstekend voorbeeld van.  
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Sel Goemaere 

 
 
Na 4 jaar leidinggeven, waarvan 3 jaar als penningmeester eindigt zijn 
verhaal bij de KSA. Sel is dit jaar afgestudeerd in Toegepaste 
economische Wetenschappen en kreeg naast de KSA er een hoop werk 
bij. Hierdoor moest hij met pijn in het hart de knoop doorhakken om te 
stoppen met leiding geven. Onder leden en leiding was/is hij een graag 
gezien figuur, hoogstwaarschijnlijk komt dit door zijn 
acteervaardigheden, waarmee gij zowel lid als leiding tot het lachen 
kan brengen. Een leider als Sel daar maken ze er geen 2 van. 

Opnieuw willen we hem van harte bedanken voor zijn inzet van de 
afgelopen jaren. Van het in elkaar knutselen van onze jaarlijkse 
wijnverkoop tot het regelen van de financiën die bij onze evenementen 
en kampen komen kijken. Gelukkig zullen we Sel geregeld blijven zien. 
Op Groot Kamp zal hij bijvoorbeeld meegaan als fourage, dat heeft 
hij al beloofd! Voor deze topkerel staan onze deuren altijd open! 
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Tuur Goemaere 

 
 

 

Het is een bijzonder jaar, want we verliezen allebei de gebroeders 
Goemare. Tuur de andere helft van de tweeling legt dit werkjaar zijn 
leiderschap neer. Tuur gaf 4 jaar leiding aan onze leden en deed dit 
vol plezier, een leider verliest zijn leiderschap maar niet zijn streken. Hij 
was een leider die er wel eens van hield om een beetje te dollen met 
zijn medeleiders. We nemen je niks kwalijk Tuur, we gaan het zelf enorm 
hard missen. Hij was het zonnetje in de lokalen. 

Dankzij zijn groene vingers is hij één van de beste tuinmannen van 
Maldegem en omstreken. Hij kreeg het te druk op het werk en besloot 
om te stoppen als leider. Maar wees gerust, we zijn ervan overtuigd dat 
ook Tuur af en toe een bezoekje zal komen brengen. Hij is altijd welkom 
in onze lokalen. 

Hartelijk dank voor de inzet van de afgelopen jaren! 
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 Leidingsbesprekingen 
 

Piepedollen 

Henri De Clerck 

 

 

“Ik zit in de KSA om de Maldegemse jeugd even toffe herinneringen te 
geven als mijn herinneringen aan mijn tijd als piepedol.” 

Henri zal dit jaar het Piepedollenteam leiden. Uw zoon zal dit jaar 
ongetwijfeld enorm veel bij leren. Deze enthousiaste kerel is namelijk 
een echte boekenworm! Na 3 jaar studeren in Gent heeft hij besloten 
om een nieuwe weg in te slaan en om te gaan studeren in Roeselare. 
Net als zijn tweelingbroer Victor is hij erg geïnteresseerd door biologie 
en chemie. 

Henri studeert sinds dit jaar biotechnologie, dezelfde richting als zijn 
broer! Hopelijk wil onze Henri niet elke zaterdag met proefbuisjes 
spelen, want een bos,- of dorpspel hoort er natuurlijk ook bij! 

Leiding geven voor Henri is zeker niet meer nieuw. U mag erop rekenen 
dat uw zoon een topjaar zal beleven. 
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Victor De Clerck 

 
 
 

“Ik zit in de KSA om samen met mijn maten plezier te maken en 
creatief te kunnen bouwen en knutselen!” 

Victor staat dit jaar aan de zijde van z’n broer bij de 
piepedollenleiding. Met ondertussen al 4 jaar ervaring als leiding bij de 
piepedollen is hij een echte aanwinst voor zijn medeleiding. Deze 
goedlachse kerel staat elke zaterdagnamiddag vol enthousiasme klaar 
om erin te vliegen.  

Net zoals zijn broer heeft ook Victor een passie voor biologie. Hij 
studeert immers ook biotechnologie! Al staat onze Victor wel al wat 
dichter bij zijn diploma dan zijn broer. Zijn speciale talent is dat hij van 
plaats kan verwisselen met zijn tweelingbroer Henri en niemand het zal 
opmerken. Altijd goed opletten dus! 

De Piepedollen hebben voor onze Victor al lang geen geheimen meer! 
U mag er dus op rekenen dat uw zoon dit jaar top activiteiten 
tegemoet gaat! 
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Brenn Van Maldegem 

 

“De KSA is een plaats waar ik altijd veilig en veel kon ravotten, dat 
wil ik graag doorgeven aan de nieuwe leden.” 

Brenn is één van onze 2 nieuwe leiders dit jaar. Zeggen dat Brenn in zijn 
element is bij de KSA, is een groot understatement. Deze energieke 
nieuweling was vroeger altijd een supergrote deugniet en dat zit 
uiteraard nog altijd een klein beetje in hem! 

Toch zal hij dit jaar wel vele uren achter de schoolbanken moeten zitten, 
hij is namelijk gestart als student burgerlijk ingenieur aan de Universiteit 
van Gent. Hij zal op zaterdag dus supergraag mee knutselen met onze 
Piepedollen. 

Wat veel mensen niet weten, is dat Brenn een grote dierenvriend is. Hij 
droomt namelijk van een schildpad op zijn kot.  

Kortom, met deze jongeman is er altijd plezier te maken! We zijn ervan 
overtuigd dat Brenn van zijn eerste jaar leiding een top jaar zal maken. 
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Speelvogels 

Médard De Baere 

 
 

“KSA Maldegem is de beste jeugdbeweging van Maldegem en 
omstreken!” 

En daar geven we hem geen ongelijk in! 

Médard is 20 jaar oud en ontfermt zich dit jaar over de speelvogels.  
Hij maakt voor het eerst deel uit van de speelvogelleiding en begint met 
volle goesting aan het nieuwe jaar. Hij zit ondertussen al in het 3e jaar 
van zijn studies handelsingenieur. Maar dit jaar zal het voor hem nog 
iets drukker worden, Médard is namelijk onze nieuwe penningmeester!  

Naast de KSA heeft hij ook nog veel andere hobby’s, in zijn vrije tijd 
probeert hij graag z’n medeleiders te verslaan tijdens een spelletje 
tennis. Dit lukt hem zo goed als elke keer! 

U mag dus gerust zijn dat de Speelvogels dit jaar in goede handen zijn!  
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Wout Blomme 

 
 

“Ik zit in de KSA omdat ik leiding geven echt leuk vind en het natuurlijk 
een super sociale groep is!” 

Het levensmotto van Wout is “Hoe vettiger hoe prettiger.” Je hoort het 
al, onze Wout is een echte Bourgondiër. Een hamburger of frietje zal hij 
nooit weigeren. Hij ging vorig jaar zelf voor een semester naar Amerika 
om de cultuur te gaan opsnuiven. Wout begint aan zijn 3e jaar leiding 
en is al sinds het eerste leerjaar een echte KSA’er.  

Hij gaat ook voor het 3e jaar op kot in Kortrijk, hij studeert er namelijk 
Multimedia and Creative Technologies! Gelukkig kent hij er de weg al 
en heeft hij al veel nieuwe vrienden gemaakt in zijn richting.  

Wout is altijd blij om op zaterdagnamiddag activiteit te geven. Wees 
dus gerust, met deze kerel als leiding kan het jaar niet meer stuk! 
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Robbe Beernaert 

 
 

“Mijn vader was ook een echte KSA’er en ik kon het daarom dus niet 
laten om zelf ook in de KSA te gaan, vandaag kom ik nog steeds met 

evenveel plezier naar de activiteiten!” 

Robbe is een gedreven leider die dit jaar elke speelvogel een 
fantastisch jaar zal bezorgen. Wij kennen hem als iemand die veel weet 
over het leven. Elke keer als we hem zien, leren we iets nieuws bij! Hij is 
een echte handige Harry, hij knutselde zelf zijn bromfiets in elkaar! Hij 
studeert toegepaste informatica in Brugge, want ook van computers 
weet Robbe heel veel. 

Dit jaar zal hij al zijn vaardigheden kwijt kunnen in zijn nieuwe functie. 
Robbe is namelijk één van onze nieuwe materiaalmeesters. Hopelijk 
spendeert hij dit jaar niet te veel tijd aan zijn werkbank, bij ons op de 
KSA moet er natuurlijk ook geravot worden! 

Wij zijn er van overtuigd dat de speelvogels met hem een geweldig 
jaar tegemoet gaan.  
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Krabbekoningen 

Karsten Van Maldegem 

 

 

“Ik zit in de KSA omdat ik er veel kan leren en omdat er altijd iets te 
beleven valt!” 

Karsten is een goedlachse jongeman die zich volledig wil inzetten voor 
de KSA. Hoewel hij vorig jaar aan de Piepedollen leiding gaf, koos hij 
ervoor om dit jaar het Krabberteam te versterken. 

Karsten is voor het 2e jaar onze banleider. Hij zal er mede voor zorgen 
dat de activiteiten vlekkeloos verlopen en dat dit werkjaar onvergetelijk 
wordt! 

Dit jaar zet Karsten zijn studies bedrijfsmanagement verder aan de 
Arteveldehogeschool in Gent, waar hij ook op kot zit. Gelukkig heeft hij 
genoeg medeleiders en zijn dierbare grasparkieten in de buurt, hij 
verveelt zich dus geen seconde! 

Met deze topkerel in onze leidingsploeg wordt het vast en zeker 
opnieuw een topjaar! 
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Timo Dumon 

 
 
 

“Ik zit in de KSA omdat het de beste jeugdbeweging is!” 

Timo start dit jaar ook zijn 3e jaar als leiding. Hij is een echte 
levensgenieter. Hij komt altijd met volle goesting naar de activiteiten, 
ook speelt hij nog altijd heel graag mee met een spelletje dikke berta. 
Als lid was hij in zijn vrije tijd druk bezig met ravotten in de beek en 
kattenkwaad uit te halen met zijn vrienden van de KSA.  

Tegenwoordig houdt hij zich in zijn vrije tijd is hij bezig met drummen en 
tennis. Onze Timo is binnenkort de nieuwe Michael Schack, en misschien 
kunnen jullie hem ooit verwachten met een spectaculaire drumsolo op 
onze Streekbierenavond! Hij houdt ook van een potje tennis, maar hij 
doet dat vooral onder het motto: “Deelnemen is belangrijker dan 
winnen”. 

Wij zijn ervan overtuigd dat Timo alles op alles zetten om de krabbers 
een onvergetelijke tijd te bezorgen. 
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Manu Van De Ginste 

 
 
 

“Toen ik klein was, ben ik in de KSA gegaan en heb ik het altijd 
zodanig leuk gevonden dat ik er nu nog steeds in zit.” 

Leef zoals het je laatste dag is... Dat is Manu ten voeten uit! Telkens als 
we onze Manu zien, straalt hij energie uit. Op de activiteit kennen de 
leden Manu als het Duracell-konijn, Hij kan namelijk totaal niet stilzitten. 
Het Krabberteam wordt dit jaar door hem vervolledigd. 

Zijn hobby is tennissen. Af en toe speelt hij wel eens een match met zijn 
medeleiders. Hoewel hij soms eens kan winnen van Timo of Willem, lukt 
het hem maar niet om te winnen van Médard. Ook voetballen en toneel 
spelen zijn de lievelingsactiviteiten van deze sportman. 

Manu zal er samen met zijn medeleiding voor zorgen dat uw kinderen 
op zaterdag niks tekort zullen komen. 
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Knapen 

Maarten Vantrois 

 
 

 

“Ik amuseer me al van kinds af aan elk weekend in de KSA!” 

We zijn ondertussen al aanbeland bij de 4e ban van onze KSA, de 
Knapen! Zij zullen dit jaar leiding krijgen van deze goedlachse kerel. 
Maarten begint vol enthousiasme aan zijn derde jaar leiding in de KSA. 
Zijn sjortechnieken zijn ongezien! Van mastworpen tot driepikkels, van 
tafelvuren tot masten, hij kan het allemaal! De knapen zullen er dus nog 
veel van bijleren.  

Als je hem niet tussen de sjorpalen kunt vinden, zal hij ongetwijfeld in de 
keuken zitten. Maarten is namelijk kok in opleiding! Hij heeft zijn 
medeleiders nog niet kunnen trakteren op één van zijn gerechten. Maar 
hij heeft beloofd dat er later in zijn eigen restaurant altijd een tafel zal 
zijn voor een KSA’er! 

Voor de knapen staat er alvast een leerrijk en spetterend jaar te 
wachten! 
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Kobe Van De Walle 

 

 

“De KSA is altijd mijn tweede thuis geweest” 

Zoals je ziet, voelt Kobe zich helemaal in zijn sas bij de KSA. Hij is dit 
jaar gestart aan de Howest als eerstejaarsstudent Industrieel Product 
Ontwerp. Hij zal zijn passie en talent voor ontwerp zeker goed kunnen 
gebruiken bij de bouw van onze carnavalswagen. 

Kobe staat bij zijn medeleiders bekend als een stille genieter, maar hij 
kan soms verassend uit de hoek komen! Kobe heeft namelijk twee jaar 
lang intensief aan BMX gedaan!  

Met Kobe aan het roer gaan onze knapen zeker een prachtig jaar 
tegemoet. We wensen hem alvast veel succes! 
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Jonghernieuwers 

Yaron Boucque 

 

 

“In de KSA kan ik mij volledig uitleven!” 

Yaron is dolgelukkig dat hij zich dit jaar het team van de 
Jonghernieuwers mag vervoegen! Zo heeft hij meer tijd om op zaterdag 
toerist in eigen land te spelen. Tijdens het weekend kun je hem altijd in 
Temse terugvinden. Tijdens de week zit hij dan weer op kot in Gent, 
onze Yaron is een bezige bij! 

Zijn grootste droom is om later bruggen en tunnels te bouwen. Maar 
voor hem blijft het niet bij een droom. Hij zit nu al in het 2de jaar van zijn 
studies voor Industrieel Ingenieur! 

In zijn vrije tijd gaat Yaron skaten. Tony Hawk is dan ook zijn grote idool 
en zelf hoopt hij ooit zijn niveau te evenaren. Dat komt zeker en vast 
goed want Yaron zijn levensmotto luidt als volgt: “Kan niet bestaat niet.” 
Sportief en snel is hij zeker, ze noemen hem ook wel Usain Bolt van 
België. 

We zijn er gerust in dat Yaron onze Jonghernieuwers van spectaculaire 
activiteiten zal voorzien. 
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Willem De Bruyckere 

 
 

“Ik zit in de KSA om met mijn beste maten te kunnen ravotten.” 

Willem is de jaar de 2e helft van de Jonghernieuwerleiding. Hoewel hij 
vorig jaar aan de Speelvogels leiding gaf, heeft hij dit jaar de overstap 
naar de vrijdagavond gemaakt. Willem is een zeer gemotiveerde 
KSA’er, al heeft hij soms wel eens duwtje nodig om uit zijn zetel te komen! 

Ook Willem is één van de KSA’ers die heel graag tennist, samen met 
zijn medeleiders Médard, Timo en Manu gaat hij al eens graag een 
balletje slaan.. Je hoeft deze leider zeker niet meer uit te leggen hoe 
deze balsport werkt. 

Willem gaat dit jaar terug naar gent om zijn studies Interieurvormgeving 
verder af te werken. Hij heeft een enorme passie voor design en 
architectuur, hopelijk worden onze lokalen niet plots een showroom! 

Uw kapoen is bij deze leider zeker in veilige handen! 
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Hernieuwers 

Louis De Bruyckere 

 
 

“Waarom ik in de KSA zit? Om anderen evenveel plezier, 
herinneringen, avontuur, vrienden, ervaringen,... te geven als ik kreeg 

toen ik zelf lid was.” 

Ook dit jaar is Louis weer van de partij! Hij begint ondertussen al aan 
zijn 7e jaar als leiding! Hij is dan ook een zeer graag geziene gast bij 
zowel leiding als leden! En wees maar zeer dat Louis ook dit jaar niet 
zal stilzitten, hij gaat namelijk nog een jaar door als onze Bondsleider! 

Buiten KSA verband kennen we Louis als een goedlachse kerel die altijd 
wel te vinden is voor een grapje. Maar ook buiten de KSA heeft hij een 
hoop te doen. Hij mocht onlangs zijn studies met glans afwerken en mag 
zich vanaf nu industrieel ingenieur biowetenschappen noemen.  

Ook is Louis een ijverig klimmer die altijd met plezier een kabelbaan 
voor ons opzet. Ook sjorren kan hij als de beste, hij heeft intussen al 2 
overwinningen in de Sjorcontest van KSA Nationaal op zijn palmares 
staan. 

Dit jaar zal leider Louis van de Hernieuwers ongetwijfeld echte KSA’ers 
maken! 
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Mathias Marclé 

 
 
 
 

“Ik zit in de KSA voor de sfeer.” 

Mathias “Mattie” Marclé is ondertussen al een bekend figuur binnen de 
KSA. Mathias is een man van weinig woorden, maar eens je hem wat 
beter begint te kennen, kan hij niet stoppen met verhalen vertellen. 
Mathias neemt dit jaar de taak van Secretaris op zich.  Maar dat is niet 
alles, Mathias is dit jaar ook onze K-trekker. Hij zorgt ervoor dat de 
Katholieke zuil van onze KSA overeind blijft. 

In zijn vrije tijd kun je hem altijd op zijn fiets terugvinden. Zijn hobby is 
namelijk mountainbiken. Zijn droom is om ooit eens de Ronde te winnen, 
maar daar zal hij toch eerst nog wat voor moeten oefenen. 

Als hij niet aan het fietsen is kun je hem vaak in Brugge terugvinden, 
waar hij onlangs zijn hart is verloren. Ook voor een lekkere maaltijd is 
Mathias te vinden. Op kamp staat hij altijd als eerste aan te schuiven 
als het eten klaar is! 

Met hem gaan onze Hernieuwers zeker een geweldig jaar tegemoet! 
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 Frieten met stovers 
Beste ouders, leden, oud-leden en andere frietjesliefhebbers 

Eindelijk is het weer zover! Eindelijk mogen we jullie opnieuw uitnodigen 
om van onze heerlijke frietjes met stoverij te komen proeven! Na een 
jaar wachten zijn jullie allemaal welkom op zaterdag 11 november in 
onze lokalen. 

We starten de avond om 19u naar goede gewoonte met een aperitief. 
Daarna schuift iedereen aan tafel voor de befaamde stoverij en frietjes 
en tot slot kunnen jullie smullen van ons uitgebreid dessertbuffet. Terwijl 
iedereen nog wat napraat met een koffie, projecteren we de gekste 
foto’s van het afgelopen werkjaar. 

Dit jaar verlopen de inschrijvingen terug via onze site 
(https://ksamaldegem.be/inschrijving-ouderavond-2023).  

Hopelijk tot op zaterdag 11 november! 
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 Vriendjesdag 
Op zaterdag 21 oktober, houden we onze jaarlijkse Vriendjesdag! Dit 
is een speciale activiteit waarop iedereen een vriend, familielid, 
klasgenoot of noem maar op, meenemen naar de activiteit. Onder het 
motto "hoe meer zielen, hoe meer vreugd" organiseren wij dan een 
grootse activiteit, zo komen zij te weten hoe je op & top de 
zaterdagnamiddag kan doorbrengen.  

Dus ken je iemand die zichzelf soms wel eens afvraagt "Wat doen jullie 
daar allemaal in de KSA?" of die zich anders maar verveelt op zo'n 
doodgewone zaterdag, neem hem dan zeker mee! Mocht je iemand zijn, 
die nog niemand in de KSA kent maar het toch wel eens wil proberen, 
aarzel dan niet om eens af te komen!  

Allen daarheen en tot op zaterdag 21 oktober om 14u! 
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 Dag van de jeugdbeweging 
De hoogdag van het 
jeugdbewegingsleven komt er 
aan! Vrijdag 20 oktober is het 
Dag van de Jeugdbeweging! 

Om de dag goed in te zetten, 

organiseert de jeugddienst van 

Maldegem traditiegetrouw een 

heerlijk ontbijt op de markt. 

Daarom doen wij een 

vriendelijke oproep aan al onze 

leden om massaal naar de 

markt af te zakken! Iedereen 

die er in zijn hemd en/of met 

zijn sjaaltje aanwezig is wordt 

getrakteerd op een heerlijke boterkoek en een warme beker chocomelk. 

Daarna gaan we allemaal als echte KSA’ers in ons uniform naar school 

of werk. 

We spreken vrijdag 20 oktober om 6u30 af op de markt van 

Maldegem. 

Tot dan! 

 

 

 

P.S. Vanaf dit jaar vraagt de jeugddienst om je eigen tas/beker mee 

te brengen, anders zul je niet van de heerlijke verse chocomelk kunnen 

genieten.  
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 Exclusief Interiew: Henri De 
Clerck 

Bij de start van het nieuwe werkjaar hoort 
natuurlijk een nieuw interview met één van 
onze leiders. Dit jaar wou leider Henri de spits 
afbijten! Henri begint ondertussen aan zijn 4e 
jaar als leider! De voorbije 3 jaar hield hij 
zich vooral bezig met zijn functie als 
materiaalmeester. Een functie die hij aan het 
einde van de zomer doorgaf aan leiders 
Robbe en Yaron. Onze redactie mocht hem 
voor deze Klaroen interviewen. 
 

Dag Henri, klaar voor het nieuwe jaar? 

Jazeker, ik heb superveel zin om samen met m’n broer leiding te geven 
aan de Piepedollen. Daar gaat het voor mij immers om in de KSA. Ik wil 
de leden graag toffe en memorabele activiteiten geven, net zoals ik 
zelf heb meegemaakt in de KSA. 

Heb je nog andere hobby’s waaraan je je vrije tijd graag spendeert? 

Natuurlijk, Ik hou enorm van het bos. Ik zie 
mezelf als een echte tarzan, als er op 
zaterdag geen activiteit is, kun je me zeker 
ergens in de bomen vinden! 

Heb je al zomerplannen? 

Volgende zomer zou ik natuurlijk graag 
meegaan op groot kamp, maar het valt 
uiteraard nog af te wachten als dit te 
combineren zal zijn met m’n studies. De boeken 
zullen zichzelf natuurlijk niet vanbuiten leren! 
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Waar zie je jezelf binnen 5 jaar?  

Hopelijk nog steeds achter de 
schoolbanken! Dat klinkt 
misschien raar, maar ik leer 
enorm graag bij. De voorbije 3 
jaar heb ik biochemie 
gestudeerd aan de Universiteit 
van Gent. Maar dit jaar ben ik 
een nieuwe weg ingeslagen, ik 
ben namelijk 
agrobiotechnologie beginnen 
studeren. Ik wou graag eens 
iets meer leren over de bomen 
waar ik zo graag in klim. 
Kortom, ik hou enorm veel 
studeren en ik denk niet dat ik 
er snel genoeg van zal krijgen. 

Wie is jouw grote idool? 

Elon Musk, ik kijk altijd live naar de lancering van één zijn nieuwe 
SpaceX raketten. Ik wil later ook graag een Tesla, maar misschien eerst 
een garage om hem in te plaatsen natuurlijk. Ik vind het echt 
indrukwekkend wat die man allemaal al verwezenlijkt heeft. 

Na 4 jaar leiding heb je natuurlijk al veel schildjes op je hemd 
hangen, welk schildje ben je het meest trots op? 

Ik ben het meest trots op het schildje dat ik verdiend heb tijdens het 
kabelbaanweekend van KSA Nationaal, daar leerde ik voor de eerste 
keer in de bomen klimmen. De rest is geschiedenis. 

Bij deze zijn we al aangekomen aan de laatste vraag, heb jij een 
levensmotto? 

Lach elke dag, zelfs als het leven probeert te kriebelen op plaatsen 
waar je niet kunt lachen! 
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 Foto van de maand(en) 
Deze keer kozen we voor een foto van een van onze recente 
bouwwerken. De Hernieuwers sjorden tijdens twee van hun activiteiten 
een reuzenrad van maar liefst 8 meter hoog! Je ziet het goed, onze sjor 
vaardigheden worden met veel succes doorgegeven aan de 
toekomstige generatie! 
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 Raadsels en moppen 
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Welk ijs kan niet smelten? 

 

Waarom zijn vissen zo slim? 

 

Een moeder heeft 6 appels en 5 kinderen. Hoe kan ze eerlijk alle 
appels verdelen? 

 

Het is groen en heeft een gewei..? 

 

Welk instrument werkt nooit mee? 

 

 

 

Antwoord: Radijs 

Antwoord: Omdat ze in een school zwemmen 

Antwoord: Appelmoes maken 

Antwoord: een Dophert 

Antwoord: een Dwarsfluit 
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 Verjaardagskalender 

 

 

Oktober   

Warre De Coninck 03/10/2013 Krabbekoningen

Siebe Defoor 05/10/2008 Jonghernieuwers

Lenn Morthier 07/10/2013 Krabbekoningen

Vic Vagenende 09/10/2008 Jonghernieuwers

Ernest De Baets 10/10/2014 Speelvogels

Casper Van Acker 21/10/2014 Speelvogels

Arthur Lacayse 22/10/2008 Jonghernieuwers

November   

Julian Keereman 08/11/2015 Speelvogels 

Daan Van Deynse 10/11/2013 Krabbekoningen 

Thibau Verstrynge 21/11/2013 Speelvogels 

Bruce Meyers 25/11/2014 Speelvogels 

Daan Mussche 27/11/2013 Krabbekoningen 

Mathias Marclé 29/11/2001 Leiding 

 
December   

Matteo Tas 01/12/2015 Piepedollen

Timo Dumon 02/12/2003 Leiding

Louis Vagenende 03/12/2010 Knapen

Kobe Van De Walle 06/12/2005 Leiding

Loewie Van Eeckelen 07/12/2011 Krabbekoningen

Louis De Bruyckere 09/12/1999 Leiding

Henri Van Landschoot 13/12/2013 Krabbekoningen

Lowie De Mey 17/12/2016 Piepedollen 

Lewis Soberon 21/12/2017 Piepedollen

Eden Weyns 22/12/2014 Speelvogels

Leon Van Laere 30/12/2015 Piepedollen

Karsten Van Maldegem 31/12/2003 Leiding 
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