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 Woord vooraf 
Beste KSA’ers en sympathisanten 

Hier is hij dan! Eindelijk hebben we nog eens een gloednieuwe klaroen 
kunnen opsturen. Het voorbije semester was dan ook echt tot aan de 
nok gevuld, in deze klaroen kunt u uitgebreide verslagen lezen van al 
onze avonturen. 

We hebben uitbundig carnaval gevierd, we zijn verschillende keren op 
kamp geweest, we organiseerden twee grootse 
verbroederingsactiviteiten en nog zoveel meer! Kortom, in deze 
klaroen lees je alles over ons reilen en zeilen tijdens de afgelopen 
maanden. Daarnaast kun je in deze klaroen ook alle info over de 
aanstaande zomerkampen terugvinden! 

Tenslotte willen we graag iedereen bedanken die ons dit jaar heeft 
geholpen of gesteund tijdens onze jaarlijkse activiteiten. 

 

Alvast enorm veel leesplezier! 

Wout Blomme 
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 Start 2e semester 
Na een lange winterstop mochten we 
eindelijk nog eens ons hemd 
aantrekken en al ons materiaal uit 
de rekken halen. Uiteraard waren 
we in de voorgaande weken al druk 
in de weer geweest met de bouw 
van onze prachtige carnavalswagen, 
maar voor een namiddag vol 
klassieke KSA-pret lieten we maar al 
te graag onze verfborstels en 
gereedschap vallen. Dit jaar 
besloten we ons 2e semester in te 
zetten met een heuse leger-activiteit! 
 

We keerden onze verkleedkoffers 
binnenstebuiten en trokken allemaal 
een uniform of baret aan. Na de 
allereerste formatie van 2024, 
trokken we onze activiteit op gang. 
Eén van de groepjes besloot het 
ingenieur korps van KSA Maldegem 
te worden, zij trokken het park in 
om een brug over de Ede te 
bouwen. Een andere groep stortte 
zich dan weer op het ontcijferen 
van vijandige morse-, & 
enigmacodes. Een laatste groep 
trok naar de zandbak om enkele 
manoeuvres voor te bereiden d.m.v. 

een hele hoop speelgoedsoldaatjes.  
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Tenslotte mocht elke groep zich wagen aan onze gevreesde 
“klimproef”! Waarbij iedereen probeerde om een zo’n hoog mogelijke 
toren van bakken te bouwen, terwijl je er zelf op moet blijven staan! 
Uiteraard werd deze opdracht begeleid door ons enthousiaste 
klimteam, zodat alles in alle veiligheid kon verlopen.  

Voor wat het 2e semester betreft,  zijn we dus met een schot in de roos 
uit de startblokken geschoten. Een start die alleen maar meer glans 
zou krijgen door wat er slechts één week later te gebeuren stond… 
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 Carnaval 2024 
Ook dit jaar was KSA 
Maldegem aanwezig tijdens de 
twee grootse carnavalstoeten 
doorheen Maldegem. Dit jaar 
konden we, zoals u waarschijnlijk 
al weet, met de winst naar huis 
gaan. Het was een editie waar 
we de komende jaren nog vaak 
en met enorm veel trots naar 
zullen terugkijken. In dit verslag 
leest u hoe we dit prachtige 
resultaat tot stand brachten. 

Reeds in november zaten we 
met de leiding voor het eerst 
samen om te brainstormen over 
het thema van onze 
carnavalswagen. Er werden allerlei verschillende thema’s de groep in 
gegooid. Sommigen waren fan van het thema Bob de Bouwer, anderen 
zagen zichzelf al verkleed als astronaut door de straten lopen en 
leider Timo had er geen bezwaar tegen om tijdens de stoet met een 
pruik te paraderen als Barbie uit Barbie & Ken! 

Gelukkig kwam er al snel witte rook uit de schoorsteen. Na enkele 
lange vergadersessies was iedereen het uiteindelijk eens over het 
thema Asterix & Obelix! Zodra het plan voor onze wagen was 
uitgetekend, startte het carnavalsteam met de opbouw van de wagen. 
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Op 4 januari verscheen er al een stevig houten kader op onze wagen 
dat de basis zou vormen voor ons latere meesterwerk. Ook tijdens de 
examenperiode in januari werd er in onze depot niet stilgezeten. 
Terwijl de meeste leiders voor heel even tussen hun cursussen en 
samenvattingen verdwenen,  namen onze Hernieuwers het heft in 
handen. Zij spraken elk weekend af om samen met hun leiding aan de 
kar (en hun katapult) te werken! Al snel konden we op onze kar het 
huis van het stamhoofd Heroïx en de boomhut van de bard Kakofonix 
terugvinden. Achteraan bouwden ze nog enkele Romeinse soldaten die 
in schildpadformatie marcheerden. 

Hiervoor is de leiding hen dan ook ontzettend dankbaar. Want toen 
de leiders na hun examens langzaamaan terug de weg vonden naar 
de lokalen, konden zij meteen aan de pakjes en andere accessoires 
voor tijdens de stoet beginnen. Zo knutselden ze o.a. een koets voor 
Caesar, een groot schild voor het 
Stamhoofd en een levensechte 
menhir in elkaar! Naast al deze 
toffe accessoires maakten we ook 
voor elk lid een prachtig pakje. In 
elk hoekje van onze lokalen 
verschenen er stapels harnassen, 
helmen, speren, schilden en nog 
zoveel meer. Je mag dus gerust 
zeggen dat we er dit jaar 100% 
voor zijn gegaan. 
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Ook op carnaval zelf waren de leiders al vroeg uit de veren, door de 
spanning en de zenuwen had niemand immers goed kunnen slapen. 
Maar veel tijd hadden we niet om te piekeren over een mogelijke 
overwinning tijdens de middagstoet. Net na de middag zetten we onze 
deuren open voor alle leden die samen met ons het beste van zichzelf 
zouden geven. 

 
De Speelvogels leerden marcheren 
als echte Romeinen en de 
Krabbekoningen leerden rondsluipen 
als echte galliërs. Nadat iedereen het 
juiste kostuum had gevonden en nog 
een laagje schmink had gekregen, 
was het tijd om richting het centrum te 
vertrekken. Tijdens de stoet zelf deed 
iedereen enorm zijn best. Door onze 
katapult vlogen er overal ballen in 
het rond, onze eigen Caesar wuifde 
met veel plezier naar de massa volk 
die ook dit jaar naar Maldegem was 
afgezakt om de stoet te bekijken. 
We zagen ook enkele grootse 
veldslagen tussen de Romeinen en de 
Galliërs. 
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Na de stoet 
trokken we 
allemaal samen 
naar de tent in 
het park om 
naar de uitslag 
te luisteren. 
Terwijl wij 
genoten van 
een 
welverdiend 
hapje en drankje, trok de Raad van Elf zich nog even terug om de 
punten uit te delen. Uiteindelijk kregen we dan het verlossende nieuws 
te horen, Carnaval 2024 gaat naar KSA Maldegem! 

Bedankt aan iedereen die naast het parcours stond om zo hard voor 
ons te supporteren, aan de Hernieuwers om tijdens januari het werk 
even van ons over te nemen, aan de leiders van team Carnaval om 
zo’n prachtige kar uit te tekenen. Maar vooral bedankt aan al onze 
leden om zo talrijk aanwezig te zijn en om tijdens de stoet het beste 
van zichzelf te geven. 

Tot volgend jaar!  

Willem 
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 Op cursus bij het rode kruis 
Bij KSA Maldegem proberen we altijd voorbereid te zijn op 
onverwachte situaties. Om volgend jaar ten volste hun steentje te 
kunnen bijdragen, trokken enkelen van onze leiding in spé naar de 
EHBO-cursus van het Rode Kruis Maldegem. Zo kunnen ze tijdens 
activiteiten of op kamp altijd bijspringen mocht er zich een ongeval 
voordoen. Gedurende 3 weken kregen ze door méér dan ervaren 
lesgevers de nodige uitleg om op het einde van de lesperiode te 
slagen voor het examen van de basiscursus EHBO. 

Nadat alle deelnemers met glans geslaagd waren voor de basiscursus. 
Volgden ze nog 3 weken vervolgcursus om hun aangeleerde 
vaardigheden nog verder te verfijnen. We kunnen met een brede 
glimlach op ons gezicht zeggen dat alle 5 deelnemers geslaagd zijn 
voor beide cursussen!  

Onze interim leiders Sander, Jos, Bengt, Baptiste & Lander mogen zich 
met trots Rode Kruis-‘Helper’ noemen. 

Bedankt aan Rode Kruis Maldegem voor deze leerrijke ervaring en 
proficiat aan de deelnemers!  
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 Kabelbaanweekend 2024 
Tijdens onze activiteiten maken we maar wat graag gebruik van onze 
welbekende klimkoffer. Al jaar en dag zijn onze leden en leiders op 
zaterdagnamiddag in de bomen terug te vinden. Ons klimteam werd 
enkele jaren geleden opgericht door leiders Jens & Jules, maar zij zijn 
intussen al even gestopt met leiding geven. Ondertussen werd het 
klimteam al versterkt door Wout P., Maarten, Henri, Louis & Emile 
maar onder het motto “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, stonden er 
al klaar om het team nog uit te breiden. 

Op vrijdag 15 april trokken leiders Willem & Kobe namelijk naar 
Rotselaar om er de klimcursus van KSA Nationaal te volgen. Hieronder 
een uitgebreid verslag van hun leerrijke weekend! 

Dag 1: Vrijdag 15 maart 2024 

Op vrijdagavond werden we 
voor de start van ons avontuur 
om 19u verwacht aan het 
kamphuis in Rotselaar. Maar het 
werd geen rustige vrijdagavond, 
het was namelijk meteen tijd voor 
de eerste sessie. Op dag 1 
werden we ondergedompeld in 
de wereld van de knopen. We 
leerden de gekste, maar ook 
nuttigste knopen leggen. Zoals de 
paalsteek, de dubbele 
vissersknoop of de transportsteek. 
Na deze leerrijke sessie en nog 
enkele momenten ontspanning 
rond een gezellig kampvuurtje 
gingen we met z’n allen slapen. 
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Dag 2: Zaterdag 16 maart 2024 

We startten dag 2 met een stevig ontbijt, 
vandaag stonden het grootste deel van de 
lessen op het programma. Gelukkig 
moesten we niet heel de dag achter de 
schoolbanken zitten, we gingen meteen 
met onze handen aan de slag! Tijdens de 
voormiddag knutselden we in groep een 
miniatuurmodel van een kabelbaan in 
elkaar, daarna bootsten we ons model op 
echte schaal na op de begane grond. 

Na een stevige maaltijd en een grondige inspectie van ons model was 
het tijd om voor de eerste keer de bomen in de klimmen. Samen met 
ons groepje probeerden we zo juist en zo veilig mogelijk onze 
kabelbaan tussen de bomen te hangen. Gelukkig hadden we tijdens 
de voormiddag supergoed opgelet en ging dit vlekkeloos voorbij. 
Zelfs de instructeurs waren onder de indruk van onze kabelbaan! 
Nadien kregen we zelf ook de kans om van onze kabelbaan te 
glijden, een leuke beloning na een leerrijke dag!  

Dag 3: Zondag 17 maart 2024 

Tijdens de laatste dag gingen we met z’n 
allen nog één keer de hoogte in, onze 
instructeurs wezen ons enkele willekeurige 
bomen toe. Daar moesten we als laatste 
opdracht een kabelbaan tussen proberen 
bouwen. Maar dit was voor ons al lang geen 
uitdaging meer. Door een vlotte 
samenwerking met onze groepsleden 
brachten we ook deze laatste test tot een 
goed eind. Ziezo, ons klimteam heeft er 2 
nieuwe kersverse leden bij, wij kunnen niet 
wachten om samen met hen weer nieuwe 
hoogten op te zoeken. Proficiat jongens! 
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 Krabberweekend &      
knapendriedaagse 2024 

Dag 1: Vrijdag 5 april 2024 

Na lang wachten was het 
eindelijk zover. Onze 
jaarlijkse Krabberweekend & 
Knapendriedaagse stond 
voor de deur! Na een laatste 
nacht in ons eigen bedje 
stapten we allemaal 
pretparkzenuwachtig de auto 
in richting Moerbeke. Eenmaal 
aangekomen spurtte iedereen 
richting de slaapzaal om snel een plekje te bemachtigen. Al snel waren 
de matrassen opgepompt en de slaapzakken uitgerold, alles stond 
klaar om er een topweekend van te maken!  

We sloten de voormiddag af met nog wat 
sport & spel. Daarna genoten we allemaal 
van een heerlijke croque-monsieur. Nadien 
trokken we Moerbeke-centrum in voor het 
dorpspel! Het werd een echte nek-aan-nek 
race. In 2 teams gingen we de strijd met 
elkaar aan, op de valreep kon het team van 
leider Karsten de overwinning naar zich toe 
trekken. Zij scoorden het meeste 
handtekeningen & gingen met de beste 
groepsfoto naar huis! Na deze 
deugddoende overwinning was het tijd voor 
een overheerlijk bord spaghetti! En daar 
hoort natuurlijk een berg kaas bij! 
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’s Avonds waren we uiteraard nog niet moe, dus trokken we nog eens 
onze wandelschoenen aan om ons nog eens aan een heuse 
verkenningstocht te wagen. Met onze tochttechniek in de hand trokken 
we er op uit om zo snel mogelijk bij het eindpunt te geraken. Het werd 
uiteindelijk een nipte eerste plaats voor het team van Maarten! Al 
sluiten we niet uit dat er hier en daar een hoekje werd afgesneden ;). 
Na onze tocht kropen we allemaal moe maar voldaan in ons bedje.  

Dag 2: Zaterdag 6 april 2024 

Op dag 2 waren we allemaal al vroeg uit de veren. Die dag trokken 
we er namelijk op uit richting het provinciale domein van Puyenbroeck! 
Na een korte wandeling naar de halte stapten we de bus op richting 
het domein. Eenmaal aangekomen gingen we eerst even de speeltuin 
in. Daarna installeerden we ons in het speelbos voor een potje 
stratego. Maar het werd geen editie zoals altijd, deze keer speelden 
we het spel met één grote twist. We speelden namelijk leden tegen de 
leiding! En uiteraard werd het spel ook overdonderend gewonnen 
door de leden. Een overwinning waar ze nog lang mee zullen kunnen 
pochen!

 
 
’s Middags reed de fourage naar Puyenbroeck om ons een heerlijk 
broodje te bezorgen, waar we ook met volle teugen van genoten. 
Daarna zetten we snel koers richting het zwembad. De hele namiddag 
werd er van de glijbaan geracet en in het bubbelbad gezeten. 
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Nadien trokken we terug naar ons kamphuis voor een fantastische 
afsluiter van ons weekend. 

Maar eerst moet er 
natuurlijk gegeten 
worden! Ook deze 
keer had de fourage 
een topmaaltijd 
geleverd. Tijdens de 
laatste avond kregen 
we een heerlijke BBQ-
schotel aangeboden. 
Als afsluiter keken we 
allemaal samen bij een gezellig kampvuurtje naar Top Gun: Maverick! 

Dag 3: Zondag 7 april 2024 

Op de laatste dag deden we het iets rustiger aan. Terwijl de leiding 
de lokalen opnieuw helemaal proper maakte, speelde iedereen buiten 
nog enkele rustige spelletjes. ’s Middags trokken we naar het lokale 
park om er nog even kampen te bouwen en te ravotten. Ook maakten 
we er kennis met de lokale scouts! 

De leiders vonden het een fantastisch weekend en wij kunnen alvast 
niet wachten om deze zomer opnieuw ons KSA-hemd aan te trekken 
voor een fantastisch Klein Kamp! 

Karsten 
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 Minikamp 2024 
Op 8 april was het weer zover, tijd voor ons knotsgekke jaarlijkse 
minikamp voor de Piepedollen en Speelvogels, het perfecte moment 
om eens uit te testen wat zo’n KSA-kamp eigenlijk allemaal met zich 
meebrengt. Daarnaast is het ook het ideale moment om je nog eens 
helemaal uit te leven tijdens de paasvakantie! 

Dag 1: Maandag 8 april 2024 

Maandagochtend 8 april 
begonnen we eraan. We 
verwelkomden de leden en 
we hielpen hen bij het 
opmaken van hun slaapplek, 
daarna stond meteen de 
eerste activiteit op het 
programma: een super leuk 
dorpspel, in elkaar 
geknutseld door leider 
Wout. Tijdens het spel voerden we tal van leuke opdrachten uit en 
probeerden we ook de gekste illusiefoto te maken, met mooie foto's 
voor op Facebook als gevolg.  

Na al dat spelen waren we 
allemaal helemaal 
uitgehongerd en gingen we 
samen aan tafel voor een 
heerlijk middagmaal. We 
kregen van de fourage een 
heerlijk bord spek met ei! 
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In de namiddag gingen 
we, zoals traditie op 
minikamp, zwemmen in 
het Interbad in Brugge. 
Hier trotseerden de 
Piepedollen en 
Speelvogels de stroming 
van de wildwaterbaan 
en gingen ze wel 1000 
keer van de glijbaan. 
Ook hielden we een 
wedstrijdje, om ter grootste bommetje - maken, en zelfs de leiding 
deed mee. Maar wie de winnaar nu precies was, is na alle discussie 
nog steeds niet duidelijk. Moe maar voldaan keerden we met de bus 
terug naar onze thuisbasis in Maldegem.  

Eenmaal terug in de lokalen genoten 
we allemaal van ons avondmaal dat 
al heel stipt klaarstond door de 
fourage, gevolgd door een prachtig 
toneeltje waarbij leiders Guust en 
Emile het beste van zichzelf gaven. 
Na het toneel genoten we van 
heerlijke hotdogs en hamburgers aan 
het traditionele kampvuur en zorgde 
Alexander ervoor dat de 
Piepedollen toch net wat langer 
mochten opblijven dankzij zijn geniale moppen. Maar dan was het toch 
tijd om te gaan slapen, na vlug nog even de tanden te poetsen viel 
iedereen al snel als een blok in slaap. 
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Dag 2: Dinsdag 9 april 2024 

Onze tweede dag begonnen we nog voor het ontbijt met een portie 
ochtendgymnastiek! Terwijl de fourage in de keuken een heerlijk ontbijt 
in elkaar toverde, werden wij klaarwakker in de frisse buitenlucht. Na 
het ontbijt vertrokken we als een speer richting het park van 
Maldegem voor het grote NMBS-bosspel, in thema met het toneeltje 
van de avond ervoor. Sommigen hadden zelfs zoveel geluk dat ze met 
een mooi modeltreintje naar huis gingen. Na een lange strijd tussen de 
2 teams mocht iedereen uit team 1 zich op de borst kloppen. Hierna 
keerden we dan opnieuw terug naar de lokalen voor alweer een 
culinair hoogstandje van onze fantastische fourage.  

Daarna vertrokken we weer naar centrum Maldegem, specifieker: 
naar het station, om daar het stoomcentrum te bezoeken. Eerst kregen 
we een rondleiding in een van de loodsen waar aan verschillende 
treinen werd gewerkt en kregen we uitleg over de verschillende 
soorten treinen.  
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En dan, op naar het 
leukste deel van de dag; 
een ritje met een echte 
trein! Om ons bezoek af 
te sluiten gingen we nog 
even binnen piepen in het 
museum van het 
stoomcentrum. We zagen 
niet alleen de evolutie van 
het station zelf, maar ook 
die van de treinen en hun 
wagons. In een van deze 
wagons mochten we zelfs 
een kijkje nemen en konden we zien hoe een voormalige eerste klasse 
trein eruit ziet aan de binnenkant. Na deze boeiende en interactieve 
rondleiding keerden we dan toch terug naar de lokalen om ons bed 
op te ruimen en onze valies terug in te pakken. 

Minikamp 2024 is helaas alweer afgelopen, maar één ding is zeker: 
het was weer een geslaagde editie! Na dit voorproefje zijn we 
helemaal klaar voor ons Klein Kamp deze zomer, tot dan! 

Lander 
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 BASJ 2024 
Dag  1: Vrijdag 12 april 2024 

Voor het begin van hun avontuur 
hadden de Hernieuwers om 17 
uur samen met hun leiding 
afgesproken aan de KSA-
lokalen. Daar ging hun 
driedaagse van start allen de 
fiets op richting hun eerste stop, 
Gent!  

Het werd een rit van 34 
kilometer die leider Mathias had 
uitgestippeld. Hij kende deze rit 
al helemaal uit zijn hoofd 
aangezien hij deze al vaker had 
gereden met zijn koersploeg. Het 
was een mooie route langs de 
vaart waar we een mooi tempo 
konden fietsen. Maar Mathias, onze flandrien, was zijn banden van zijn 
mountainbike vergeten oppompen, waardoor hij af en toe eens moest 
lossen. De jongens hielpen hem dan door bijvoorbeeld zijn rugzak te 
dragen om geen tempo te verliezen.  

We kwamen uiteindelijk om 19 uur aan in Gent, zonder onze stops 
haalden we een mooi gemiddelde van 20,2 km/h. In Gent mochten we 
overnachten op het kot van leider Louis, eenmaal we daar ons bedje 
hadden gemaakt zijn we nog even naar buiten geweest om een 
heerlijk pakje frieten te gaan eten. Nadien trokken we terug richting 
ons bed zodat we zeker goed uitgeslapen waren voor het vervolg van 
onze tocht. 
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Dag 2: Zaterdag 13 april 2024 

Op dag 2 stonden we fris en fruitig op en 
maakten we ons klaar om richting onze 
definitieve bestemming te vertrekken. We 
vertrokken al om 7:15, ditmaal had leider 
Louis de weg uitgestippeld. Hij vertelde 
ons ook eindelijk onze eindbestemming, 
Dendermonde! Het was opnieuw een 
mooie route in de natuur. Na een uurtje 
fietsten, passeerden we langs een 
supermarktje waar we even halt hielden 
voor een welverdiend ontbijt. Het was een 
rit van ongeveer 30 km die we weer met 
een mooi tempo afwerkten omdat we zo vroeg waren opgestaan en 
zo snel hadden gefietst, kwamen we als eerste van alle KSA’s aan op 
het kampterrein van BASJ 2024! 

Gelukkig had leider Willem onze zware tent al afgezet op het 
kampterrein. Deze was te groot en zwaar om op de fiets mee te 
nemen. Meteen na onze aankomst begonnen we direct met het 
opzetten van onze tent en het maken van onze bedden. Ondertussen 
kwamen er steeds meer en meer andere KSA’ers toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Om 12:00 was het tijd voor de eerste 
activiteit! Deze ging, vreemd genoeg, 
gepaard met het middageten. De 
organisatie had een speeddate 
voorbereid met aan de ene kant van 
de tafel onze KSA en aan de andere 
kant van de tafel een andere KSA. 
We kregen enkele dilemma’s die we 
met elkaar moesten bespreken, zo 
leerden we elkaar ook beter kennen. 
Als lunch kregen we heerlijke belegde 
broodjes waar we na een lange 
voormiddag gretig van smulden.  

De tweede activiteit stond meteen na het eten op de planning. Er 
waren 3 posten waar we elke keer een andere opdracht tot een goed 
einde moesten brengen. Ook voor deze activiteit werden we samen 
gezet met nog 2 andere KSA’s. Bij de eerste post speelden we een 
vlaggenspel waarbij lopen van cruciaal belang was. Dit werd Jos zijn 
moment de gloire, hij is namelijk actief binnen de Maldegemse 
atletiekclub, waar ze hem kennen als één grote brok ervaring! Bij de 
volgende post werden 3 verschillende spelletjes samen gevormd tot 1 
groot spel. De 
combinatie bestond uit 
tik-tak boem, 
zakdoekje leggen en 
pief poef paf. Aan de 
laatste post mochten we 
ons verfrissen tijdens 
een deudgdoende 
kajaktocht. We hadden 
enorm veel geluk met 
het weer en konden zelf 
nog even zwemmen. 
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Na de activiteit was het al tijd om te 
avondeten, een heerlijk bord WAP. 
Daarna was er even tijd om te 
ontspannen en te bekomen van de 
activiteit. s ’Avonds werden we 
getrakteerd op een optreden van een 
KSA-band. Als afsluiter bouwden we met 
z’n allen nog een groot feestje tijdens een 
silent disco! Iedereen had het enorm naar 
z’n zin en in het bijzonder Emile! Zelfs met 
onze koptelefoon aan konden we hem 
luidkeels horen meezingen met al zijn 
lievelingsliedjes. Ook Lander haalde voor 
de gelegenheid z’n beste dansmoves 
boven. 

Na het mooie optreden en de silent disco was het toch tijd om naar 
bed te gaan en goed uit te slapen om de volgende dag 66 km richting 
Maldegem te fietsen. 

Dag 3: Zondag 14 april 2024 

Ook op de laatste dag waren we al 
vroeg uit de veren. We wilden namelijk 
als eersten in de rij staan voor het 
heerlijke ontbijt. Van de organisatie 
kregen we een heerlijk bord 
pannenkoeken en eitjes. We 
probeerden zeker genoeg te eten 
zodat we genoeg energie zouden 
hebben voor de laatste zware 
fietstocht. Voor we vertrokken, konden 
we ons nog even uitleven op enkele 
attracties die nog klaarstonden voor 
ons. Zo kon je: pijl en boogschieten, 
bowlen, surfen, voetballen in een bumperball en nog veel meer.  
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Na alle attracties uitgetest te 
hebben was het dan toch tijd 
om onze tent af te breken. We 
hadden opnieuw geluk dat 
oud-leider Wout onze tent 
wou komen halen. Na twee 
dagen om niet te vergeten, 
was het dan jammer genoeg 
toch tijd om naar huis te 
vertrekken.  

Om 14:00 stipt namen we 
afscheid van onze nieuwe 
vrienden/vriendinnen en 
sprongen we opnieuw op onze 
fiets, deze keer richting 
Maldegem. Er stond ons een tocht van 66 km te wachten. Alles verliep 
prima en we konden wederom genieten van een mooie natuurroute 
langs de vaart. Tot er na een uurtje fietsen een ongevalletje gebeurde. 

Één van de Hernieuwers, die we in 
dit verslag nu niet gaan benoemen, 
was niet zo goed aan het opletten 
en reed per ongeluk tegen een 
paal. Op het eerste zicht leek alles 
goed mee te vallen, maar na enkele 
minuten verscheen er toch een 
stevige buil op de pechvogel z’n 
voorhoofd. We besloten dan maar 
om even te pauzeren en gelukkig 
konden we na een tijdje rusten wel 
terug verder fietsen. Onderweg 
stopten we ook nog even langs een 
winkel om nog snel wat te eten en 
wat extra krachten op te doen. 
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De laatste kilometers waren voor leider Louis wat lastiger aangezien 
zijn band helemaal plat stond,. Op het einde van de rit zaten we aan 
een afstand van 68,32 km die we met een mooi gemiddelde van 22,2 
km per uur hadden gereden.  

Het was een fantastisch weekend waar we ons allemaal heel erg 
hebben geamuseerd. We kunnen niet wachten om ook het Groot Kamp 
op stelten te zetten! 

Bedankt aan de organisatie van KSA Oost-Vlaanderen en aan      
(oud-) leiders Willem & Wout voor het vervoer van onze tent. 

Guust 
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 Buitenspeeldag 2024 
Op woensdag 17 april stond de 
jaarlijkse Buitenspeeldag op de 
planning. Dit is een initiatief van 
de Maldegemse Jeugddienst 
waarbij alle kinderen hun 
schermen even thuislaten om een 
hele woensdagnamiddag te 
gaan ravotten in het park. Dit 
jaar besloten we ervoor te 
zorgen dat KSA Maldegem ook 
op dit fantastische evenement 
vertegenwoordigd zou zijn. We 

zorgden voor een mooi voorstel en al snel mochten we post vatten op 
Buitenspeeldag 2024! 

Jammer genoeg werd de 
Buitenspeeldag dit jaar 
noodgedwongen een 
Binnenspeeldag, maar gelukkig 
konden we alles nog op tijd 
opzetten in sporthal MEOS. 
Ondanks het slechte weer werd het 
toch een méér dan geslaagde 
namiddag! Door onze watertattoos, 
buttons en een hele hoop ballonnen 
was KSA Maldegem 
alomtegenwoordig! De sfeer zat er 
meteen goed in en iedereen had 
het enorm naar z'n zin. 
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Naast al deze leuke gadgets 
hadden we uiteraard een 
activiteit voorzien: namelijk een 
gigantische arena voor een 
spannend spelletje archerytag. 
Alle aanwezigen kregen de kans 
om hun innerlijke Robin Hood 
boven te halen. Nadien werd 
iedereen beloond met een 
welverdiende stempel op hun 
spaarkaartje om op het einde 
een tof gadget te krijgen. 

Bedankt aan de Jeugddienst, 
voor dit fantastische initiatief! 
Volgend jaar zijn we er zeker 
opnieuw bij, hopelijk in beter 
weer! 

Mathias 
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 Verbroederingsactiviteit KGCC  
Op vrijdag 19 april was het 
eindelijk tijd voor de eerste 
dag van het grote 
verbroederingsweekend van 
de Maldegemse 
jeugdbewegingen. Er was 
op de jeugdraad al genoeg 
over gepraat en beraad, nu 
was het tijd voor het echte 
werk! Op de planning 
stonden er 2 dagen vol 
avontuur en plezier! 

Op vrijdagavond hadden 
alle +12 leden van KSA 
Maldegem, Gidsen 
Maldegem, Chiro Maldegen, 
Chiro Vannoes & KLJ Adegem afgesproken aan de KSA lokalen voor 
het eerste deel van het tweeluik. Enkele enthousiaste leiders van KSA 
Maldegem hadden voor de organisatie van deze activiteit de handen 
in elkaar geslagen met enkele collega’s van Chiro Maldegem. 

Het werd zowaar een Olympische avond! De Olympische vlam werd 
aangestoken en de strijd barstte los. Aan de atletiekpiste probeerden 
de leden van alle jeugdbewegingen elkaars afstand te verbeteren in 
het verspringen. Op het plein achter onze lokalen werd er volop 
geschoten met loodjesgeweren tijdens de biatlon en met pijl en boog. 
Op andere plekken kon iedereen zich wagen aan speerwerpen, 
discuswerpen en zoveel meer. Uiteindelijk kwam, hoe kan het ook 
anders, KSA Maldegem als winnaar uit de bus! Dag 1 was alvast 
geslaagd, op naar de zaterdag! 
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Zaterdagmiddag kwamen onze collega’s van Gidsen Maldegem al 
vroeg bijeen om alles in gereedheid te brengen voor een fantastische 
namiddag. In het park had de jeugddienst voor alle -12 leden een 
supertoffe activiteit met doorschuifsysteem in petto! In het bos speelden 
we een mini-bosspel, aan de piramiden vulden we de uren met allerlei 
fantastische pleinspelletjes. 

Na een heerlijk vieruurtje mocht iedereen nog volop ravotten op een 
gigantische springkasteel-hindernissenbaan. Nadien ging iedereen 
moe maar voldaan naar huis! 

Bedankt aan alle leid(st)ers die zich volledig hebben gesmeten om van 
dit eerste verbroederingsweekend een succes te maken! 

Tot volgend jaar! 

Kobe 
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 Jonghernieuwerweekend 2024 
Dag 1: Vrijdag 10 mei 2024 

Op 10 mei vertrokken de 
Jonghernieuwers met de 
fiets vanuit onze KSA-
lokalen richting Gent. 
Tijdens hun weekend 
konden ze overnachten op 
het plein van de Gentse 
zeescouts: De Wilde Eend. 
Een lange fietstocht met een 
rugzak kan echter moeilijk 
zonder problemen verlopen. Na een lekke band, een afgevallen 
ketting en een stevige wind was de eindsprint eindelijk in zicht. Toen 
we aankwamen, beseften we dat er nog een tent moest worden 
opgezet. We gingen dan ook meteen aan de slag! In een mum van tijd 
stond deze recht en was het dan ook tijd voor de namiddagactiviteit: 
een stadspel in het centrum van Gent! 

Na de leuke stadsbingo 
was het tijd om te 
avondeten. Er stond 
namelijk een heerlijke 
barbecue maaltijd te 
wachten. Tot slot zijn ze 
als avondactiviteit nog 
gaan bowlen om de 
dag goed af te sluiten. 
Zo kon iedereen 
vermoeid maar 
voldaan in zijn bed 
kruipen. 
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Dag 2: Zaterdag 11 mei 2024 

Na een goede nachtrust en een 
stevig ontbijt kon de tweede dag van 
ons weekend beginnen. Er stond een 
groot avontuur op ons te wachten. 
We ruimden onze bedden op en 
gingen meteen weer op pad, deze 
keer richting het Schipdonkkanaal. 
Daar wachtte ons een nieuwe 
uitdaging: in plaats van op de fiets 
te springen en zo naar huis terug te 
keren, zouden we het ruime sop 
kiezen en via het water naar 
Maldegem varen! En het zou KSA 
Maldegem niet zijn als we ons vlot 
niet zelf zouden sjorren. 

Terwijl de leden 
begonnen aan de 
basis. Lieten leiders 
Brenn en Willem 
gingen hun hersenen 
werken om te 
berekenen hoeveel 
tonnen en bidons we 
nodig hadden. In 
recordtempo 
knutselden we het 
vlot in elkaar en al 
snel vertrokken we op onze ontdekkingsreis richting Maldegem. We 
wilden niet enkel onze bestemming bereiken, maar ook een record 
breken, namelijk dat van het snelste vlot van het Meetjesland. 
Aangezien wij hier online niks over konden vinden, hebben we besloten 
dit record dan maar op te eisen. Met een snelheid van zo’n 3 knopen 
waren wij heel even het snelste vlot van het Meetjesland! 
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Toen we aankwamen op het eindpunt van onze ontdekkingsreis, was 
het jammer genoeg al tijd om afscheid te nemen. Ons grote avontuur 
zat er helaas al op, maar we zullen het zeker niet snel vergeten! 

Wij kunnen in ieder geval niet wachten om volgend jaar weer op een 
nieuw avontuur te gaan. Wat zal het worden, ter land, ter zee of in de 
lucht? 

Yaron 
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 Gewestactiviteit 2024 
Twee weken na de verbroedering met de 
andere Maldegemse jeugdbewegingen was 
het tijd voor de 2e en laatste verbroedering 
van het jaar. Ditmaal kwamen we samen met 
de andere leden van ons KSA-gewest: KSA 
Meetjesland! De banden met KSA Zomergem 
en KSA Bentille, de andere leden van KSA 
Meetjesland, waren doorheen de jaren ietwat 
verwaterd, maar na een lange afwezigheid is 
ook deze verbroedering terug van 
weggeweest. Onze KSA had de eer om de spits af te bijten en de rest 
te verwelkomen in Maldegem.  

Met alle voorbereidingen achter de rug en de laatste spullen 
klaargezet, was het moment eindelijk aangebroken. De eerste die 
aankwamen, waren onze vrienden uit Zomergem. Zij hadden er voor 
gekozen om de reis naar Maldegem met de fiets te maken. Rond 13u 
stroomden dan ook de leden van KSA Bentille en uiteraard ook KSA 
Maldegem toe.  
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Onze 2 jongste bans, de Piepedollen en de Speelvogels, mochten zich 
wagen aan een supertoffe activiteit met een 10 tal verschillende 
posten. Zo konden ze zich onder andere wagen aan een spelletje 
bumperball, een race op een grote springkasteel-hindernisbaan van 
maar liefst 20 meter!, een spelletje archerytag achter onze lokalen en 
uiteraard een sessie bakklimmen. Met het goede weer was het ook de 
ideale gelegenheid om een van onze basj’en en bruine te zeep uit te 
halen, en er op los te slieren! 

De Krabbekoningen kregen een groots 
oorlogsspel voorgeschoteld, aan de hand 
van enkele pleinspelletjes moesten zij zo 
veel mogelijk bouw/grondstofkaarten 
zien te bemachtigen. Dit met oog op het 
grotere doel: een zo groots mogelijk fort 
bouwen! De eindoverwinning werd 
beslecht tijdens een potje tussen vier 
vuren-extreme. Ook tijdens deze activiteit 
lieten onze Krabbekoningen zien uit welk 
soort hout KSA Maldegem gesneden is. 
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Naast deze twee activiteiten 
blijven natuurlijk onze oudste 
leden nog over. Zij trokken naar 
het park voor een ware 
veroveringstocht. Dit was natuurlijk 
geen simpele wandeling van A 
naar B. In verschillende groepjes 
trokken ze door het bos van post 
naar post. Aan elk van deze 
posten was uiteraard een 
opdracht verbonden, de ene al 
wat moeilijker dan de andere. Zo 
moesten enkele groepjes met een 
metaaldetector op zoek naar een 
metalen koker die in het bos 
begraven lag. Een andere groep mocht met gelblasters een leider in 
konijnenpak te lijf gaan. Maar het orgelpunt van deze activiteit was 
ongetwijfeld de kabelbaan over de Ede. De nieuwe leden van ons 
klimteam mochten voor de eerste keer hun nieuwe vaardigheden 
testen, een uitdaging die ze met glans hebben afgewerkt! 
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Na de activiteiten kon iedereen zijn overige energie nog kwijt op ons 
plein, de hindernissenbaan, archerytag,… en voor we het goed en wel 
beseften was de dag al om. 

Bedankt aan KSA Oepites Zomergem en KSA Sint-Jan Bentille om 
samen met ons KSA Meetjesland terug op de kaart te zetten, de eerste 
van velen! Op de goede samenwerking en dat we nog veel activiteiten 
samen mogen houden! 

   Kobe 
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 Aankondiging GROOT kamp  
Ook dit jaar trekken we er van 20 tot en met 30 juli met onze 3 oudste 
bans tussenuit tijdens ons Groot Kamp!  

Waar? 

Dit jaar maken we de 
contreien van het Waalse 
Chiny onveilig, een klein 
dorpje van maar liefst 1000 
jaar oud. Er valt dus zeker 
genoeg te ontdekken en te 
beleven. Zoals altijd zullen we 
10 dagen overnachten op het 
veld van een lokale boer.  

 

Voor wie? 

Ons Groot Kamp is exclusief voor onze 3 oudste bans: de Knapen, 
Jonghernieuwers en Hernieuwers. 
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Vertrek en vervoer? 

Voor het vertrek spreken we op 
zaterdag 20 juli om 8u af aan de 
KSA lokalen. Na een eerste 
formatie stappen we dan allemaal 
op de bus voor onze rit naar Chiny. 
Op de laatste dag, dinsdag 30 juli, zullen we omstreeks 17u terug zijn 
in Maldegem. Indien deze uren nog wijzigen, zullen we dit uiteraard 
medelen via mail en onze onze Facebookpagina. 

Activiteiten? 

De planning van Groot Kamp zit altijd boordevol KSA-klassiekers. Ook 
dit jaar is dat niet anders,  Zoals schriktocht, nachtstratego, dauwtocht, 
twee- en driedaagse, voetbaltoernooi, paracommandopiste, zweethut 
en nog veel meer! 
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Brieven opsturen? 

Bij een KSA-kamp hoort uiteraard en hele hoop briefverkeer, brieven 
kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden: 

Naam zoon 
KSA Maldegem 
Rue des Marronniers 14 
6810 Chiny 
 

Extra info? 

Indien je nog met vragen zou zitten, kunt u altijd mailen naar 
ksa.maldegem@gmail.com of bellen naar onze bondsleider (Louis: 
0474 17 35 84). 
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 Aankondiging klein kamp 
Naast ons Groot Kamp kan het kamp voor onze jongste leden 
natuurlijk niet ontbreken! We trekken van 10 tot en met 17 augustus 
richting Sint-Huibrechts-Lille voor Klein Kamp 2024. 

Waar? 

Dit jaar zijn we tijdens ons Klein Kamp 
te vinden in Sint-Huibrechts-Lille. Een 
gemeente die pas in 2019 het 
levenslicht zag. We zullen er 
overnachten in “De Bosuil”, dit is een 
prachtig kamphuis waar we zeker niks 
zullen ontbreken. We beschikken over  
onder andere: meerdere slaapzalen, 
een ruime eetzaal, een groot plein om 
buiten te spelen en een ruime keuken waarin de fourage keer op keer 
topmaaltijden zal maken! 

Voor wie? 

Ons Klein Kamp is exclusief voor onze 3 oudste bans: de Piepedollen, 
Speelvogels en Krabbekoningen. 
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Vertrek en vervoer? 

Op zaterdag 10 augustus 
spreken we om 8u15 af aan 
de KSA lokalen. Na een eerste 
formatie stappen we dan 
allemaal op de bus voor onze 
rit naar Pelt. Op de laatste dag, Zaterdag 17 augustus, zullen we 
omstreeks 17u terug zijn aan onze lokalen. Exacte uren zullen 
uiteraard nog meegedeeld worden via onze Facebookpagina. 

Activiteiten? 

Zoals ieder jaar zit dit kamp weer boordevol leuke activiteiten.  

• Dagtocht: We trekken er een 
dagje op uit om de regio te 
ontdekken, na een lange 
wandeldag genieten we met 
volle teugen van het lokale 
zwembad! 

• Voetbaltoernooi: Tijdens 
deze sportnamiddag krijgt 
elke ban de kans om zich te 
kronen tot voetbalkampioen 
van KSA Maldegem. 

• Paracommandopiste: De 
leiding bouwt een prachtig 
parcours en elk lid wordt 
voor één namiddag lid van 
de special forces! 

Daarnaast ontbreken de activiteiten die we op zaterdagen doen ook 
zeker niet. Zo zorgen we voor bosspelen, pleinspelen, waterspelletjes 
en zoveel meer. Met als enige verschil dat de leden niet na slechts drie 
uur al terug naar huis moeten. Van ’s ochtends tot ’s avonds amuseert 
iedereen zich dus te pletter!  
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Brieven opsturen? 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat we tijdens een KSA-kamp de 
postbodes wat extra werk bezorgen, brieven kunnen altijd naar het 
volgende adres gestuurd worden: 

Naam zoon 
KSA Maldegem 
Bosuilstraat 4 
3910 Sint-Huibrechts-Lille 

Extra info? 

Indien je nog met vragen zou zitten, kunt u altijd mailen naar 
ksa.maldegem@gmail.com of bellen naar onze bondsleider (Louis: 
0474 17 35 84). 
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 Exclusief interview: 
victor de clerck 

Bij een nieuwe klaroen hoort 
uiteraard een gloednieuw 
interview. Voor deze editie 
mocht onze redactie een 
uitvoerig gesprek voeren 
met één van onze vaste 
waarden: Victor De Clerck. 

Hij omschrijft zichzelf graag 
als een gemotiveerde 
student biotechnologie met 
een enorme passie voor zijn 
vak. Daarnaast is hij ook 
altijd bereid om een handje 
te komen helpen in de KSA 
lokalen. Maar tijdens deze 
interviews gaan wij steeds 
op zoek naar de persoon 
achter al deze mooie woorden. 

Onze Victor is een echt werkpaard, hij heeft dit jaar de functie van 
lokaalverantwoordelijke op zich genomen. Hij zorgt er dus voor dat 
onze lokalen er altijd netjes bijliggen. Als we hem vragen als hij zelfs in 
zijn 4e jaar als leiding nog steeds met evenveel goesting naar de KSA 
afzakt. Zegt hij resoluut, “JA!”. “Ik kom nog steeds elke zaterdag met 
veel plezier naar de activiteiten. Bij de KSA valt er elk weekend wel 
iets te beleven. Als er geen activiteit is, zijn we wel altijd met iets 
anders bezig, zoals het voorbereiden van ons Kermisweekend, of het 
bouwen van een prachtige Carnavalswagen.” 
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Naast zijn verplichtingen voor de 
KSA, zit Victor uiteraard niet stil. 
Hij heeft namelijk een enorme 
passie voor labojassen en 
proefbuisjes. Het is dus ook geen 
verassing dat Victor zich tijdens 
de week bezighoudt met zijn 
studies biotechnologie in Kortrijk. 
Daarnaast houdt hij ook van een 
potje Fifa of Fortnite op zijn 
playstation. 

Victor zijn lievelingsspel op de 
KSA is uiteraard een klassieker: 
Weerwolven! Een fantastisch 
kringspelletje dat we vaak op 
kamp spelen als we even niks te 
doen hebben. Zelf is hij liefst de 
jager, zo kan hij altijd iemand 
meesleuren in zijn dood.  

Victor heeft 2 grote dromen in het leven, ten eerste zou hij graag een 
product uitvinden dat het potentieel heeft om de chemiesector op zijn 
kop te zetten. Uiteraard zou hij er dan graag ook een centje mee 
kunnen verdienen. Zijn tweede en misschien ook realistischere droom is 
dat hij graag nog eens een grote reis doorheen Azië zou willen maken. 
Hij is er ooit al eens geweest toen hij nog een knaapje was. Sindsdien 
is Victor altijd al gepassioneerd door het verre oosten. Hij start 
namelijk elke ochtend op kamp met een korte sessie yoga. 

Als afsluiter van ons interview vragen we onze gasten steeds om hun 
levensmoto te geven. Victor zijn levensmotto luidt: “Schone scheef is ook 
recht!” 

Ziezo, hopelijk kennen jullie onze Victor nu ook wat beter. 
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 Bonus (!) interview: 
emile “Plukke” braet 

U leest het goed, voor deze klaroen 
kon onze redactie maar liefst 2 leiders 
aan de haak slaan! Het andere deel 
van ons tweeluik is niemand minder 
dan de enige echte Emile Braet! Maar 
zowel lid als leiding kennen hem veel 
beter bij zijn bijnaam: Plukke!  

Maar wie is Emile echt? Wat schuilt er 
achter zijn schattige babyface? Tijdens 
dit interview gingen we op zoek naar 
het antwoord op deze vragen. Hij 
omschrijft zichzelf het liefst als het 
zonnetje in huis, iemand die zeker niet 
maalt om een mopje meer of minder. 
En dat kunnen wij ook alleen maar bevestigen.  

Binnen de KSA kennen we onze Emile als een echte spring-in-het-veld 
die altijd klaar staat om onze leden een fantastische 
zaterdagnamiddag te bezorgen.  

Naast de KSA is Emile 24/7 bezig met zijn opleiding tot 
paracommando. Voor hem was het van kinds af aan al duidelijk dat hij 
net zoals zijn vader het leger in zou gaan. Als lid liep Emile tijdens 
activiteiten of op kamp voortdurend te dromen. Terwijl de rest zich 
bezig hield met de afwas, speelde Emile liever oorlogje rondom het 
kamphuis! Maar sinds september 2023 is deze droom eindelijk voor 
hem in vervulling gegaan. We mogen hem sindsdien ook altijd 
aanspreken als “Soldaat Braet”! 
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Ook als we hem vragen wat zijn lievelingskleuren zijn, blijft Emile in 
thema. Groen, groen en nog eens groen! 

Emile zijn lievelingsspel bij 
de KSA is, hoe kan het 
ook anders, nachtstratego! 
Emile loopt al sinds hij 
knaap was elke editie vol 
in de aanval om de vlag 
in zijn kamp te krijgen. 
Het stond dus in de sterren 
geschreven dat, als hij 
eenmaal de kans kreeg 
om strateeg te zijn, hij het 
spel ook overdonderend 
zou winnen. 

Tijdens het groot kamp van 2023 was 
hij er dan ook helemaal klaar om zijn 
tegenstanders in te maken. Maar hij liet 
zich toch verrassen door de tot nu toe 
nog steeds onverslagen kampleider 
van toen. Terwijl het team van de 
kampleider met de vlag aan de haal 
ging, stond onze Emile erbij en keek hij 
ernaar. Volgende keer beter! 

Op Emile zijn bucketlist staat maar 1 
ding geschreven, hij wil ooit graag 
eens meedoen aan Kamp Waes! Hij 
heeft elke aflevering op de voet gevolgd, maar hij was niet bepaald 
onder de indruk. Hopelijk brengt onze toekomstige Fly het er in zijn 
eigen opleiding beter van af. 

Ook dit interview sluiten we af door u het levensmotto van de 
geïnterviewde mee te geven. De leuze van Emile luidt: “Pijn? Dat is ook 
maar fijn met een P!”  
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 foto van de maand(en) 
Voor deze editie kozen we ervoor om nog één keer onze recente 
gewestactiviteit in de verf te zetten. Dit is een beeld van de formatie 
waarmee we de activiteit openden. Zoals je ziet een gigantische hoop 
KSA’ers die staan te popelen om aan een fantastische activiteit te 
beginnen. 

Het werd, zoals in het verslag te lezen stond, een fantastische eerste 
editie. Volgend jaar nemen we deze geweldige foto zeker opnieuw! 
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 Winst sjorcontest KSA Nationaal 
Met enorm veel 
trots kunnen we 
aankondigen dat 
we opnieuw de 1e 
plaats hebben 
gegrepen in de 
sjorcontest van 
KSA Nationaal!  

Aan het begin van 
het werkjaar 
hebben onze 
Hernieuwers zich 
verdiept in het 
fijnere sjorwerk. 
Zo toverden zij 
107 meter aan 
sjorhout, 4 
paletten en een 
bol sjortouw om 
tot een werkend 
reuzenrad van 
zo’n 8 meter hoog! 
Ook de vakjury van KSA Nationaal was enorm onder de indruk en 
beloonde ons dan ook met de 1ste plaats in de categorie “Functioneel 
sjorren”. 

Met deze overwinning zijn we ook als enige KSA in Vlaanderen 
VIERVOUDIG winnaar van de fameuze sjorcontest! Het leggen van 
mastworpen en het stapelen van palen zit al jaren in het DNA van 
onze leiders en als het van ons afhangt, dan doen we er volgend jaar 
gewoon nog een overwinning bij! 



49 
  



50 
 

 speelHeuvel 

Zeven jaar geleden tijdens de bondstaf, de vergadering met de 
leiding, rees de vraag of er nog agendapuntjes waren voor de 
jeugdraad. Het antwoord was duidelijk: “Ons plein ontbreekt iets. We 
hebben te weinig bomen om pot pot verlos te spelen, kunnen we het 
niet avontuurlijker maken?”. Vanuit deze opmerking ontstond de droom 
voor een avontuurlijk speelterrein. Vorig jaar hebben we geprobeerd 
om deze droom eindelijk te verwezenlijken. Het dossier met de 
benodigde plannen werd opgesteld en de vergunning werd 
aangevraagd. Na enkele 
rioolbuizen, 600 m3 grond 
en wat graszaad later, 
presenteren wij met trots 
Maldegem’s nieuwe berg! 

De afgelopen activiteiten 
kon onze speelheuvel 
eindelijk uitgetest worden 
EN hij viel in de smaak! 
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 raadsels & moppen 
Mathias heeft voor zijn verjaardag een nieuwe boemerang gekregen. 
Dan vraagt zijn vader: ‘Waarom speel je niet met je nieuwe 
boemerang? Mathias: ‘Ik probeer de oude weg te gooien maar hij 
komt steeds terug! 

 

De meester zegt na een toets dat er is gespiekt. ‘Hoe weet u dat 
meester?’ vraagt Médard. ‘Simpel,’ zegt de meester, ‘op jou toets 
stond bij vraag 6 “Dat weet ik niet” en bij Manu stond bij dezelfde 
vraag “Ik ook niet”. 

 

Robbe logeert in de vakantie bij oma. Ineens ziet ze hem in de hoek 
van de kamer staan. Oma: ‘Waarom doe je dat, Robbe?’ Antwoordt 
Robbe: ‘Volgende week is de vakantie voorbij, dus ik ben vast aan het 
oefenen voor school. 

 

Vier teams doen mee aan een touwtrekwedstrijd: team rood, team 
geel, team groen en team blauw. Wie wint er?  

 
 

Welk soort ijs kan niet smelten? 

 
 

Wat kun je vastnemen met je linkerhand, maar niet met je rechterhand? 
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 Verjaardagskalender 
Januari 

Guillaume Pattyn 1/01/2017 Piepedollen 

Tuur Devolder 1/01/2013 Krabbekoningen 

Maarten Vantrois 6/01/2003 Leiding 

Tibo De Coninck 21/01/2015 Speelvogels 

Krijn Van Maldegem 23/01/2008 Jonghernieuwers 

Alexander Van Vooren De 
Meyer 29/01/2015 Piepedollen 

 

Februari 
   
Henri Beirens 1/02/2009 Jonghernieuwers 

Arne Van Daele 3/02/2015 Speelvogels 

Mats Standaert 3/02/2012 Krabbekoningen 

Yaron Boucqué 3/02/2003 Leiding 

Brice Verstrynge 10/02/2015 Speelvogels 

Guillaume Tange 11/02/2014 Speelvogels 

Louis Willems 16/02/2012 Krabbekoningen 

Joren Huysman 17/02/2013 Krabbekoningen 

Julien Bataille 20/02/2017 Piepedollen 

Emiel De Groote 20/02/2016 Piepedollen 



55 
 

Ezio Lauwers 21/02/2013 Krabbekoningen 

Lyem Schelstraete 23/02/2017 Piepedollen 

Jorn Rogiers 24/02/2013 Krabbekoningen 

Mats Paret 25/02/2006 Hernieuwers 

Dylan Drozd 28/02/2016 Piepedollen 

  

Maart 
  

Tristan Baele 1/03/2015 Speelvogels 

Wout Blomme 5/03/2003 Leiding 

Berre Demulder 7/03/2013 Krabbekoningen 

Mathis Vanneste 10/03/2016 Piepedollen 

Henri De Clerck 20/03/2002 Leiding 

Victor De Clerck 20/03/2002 Leiding 

Jules Van Hoorickx 21/03/2014 Speelvogels 

Matheo Van Vooren De 
Meyer 24/03/2016 Piepedollen 

Remi Maricau 24/03/2006 Hernieuwers 

Mathis Van den Eeckhout 27/03/2012 Krabbekoningen 

Wout De Coninck 28/03/2013 Speelvogels 

Arthur Bataille 31/03/2014 Speelvogels 

Simas De Cock 31/03/2008 Jonghernieuwers 
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April 

Mathiz de Smet 

 

4/04/2016 

 

Piepedollen 

Andrey Viieru 5/04/2017 Piepedollen 

Lenn Versluys 7/04/2015 Speelvogels 

Stef De Pauw 7/04/2009 Jonghernieuwers 

Mathis Tysebaert 9/04/2008 Jonghernieuwers 

Mories Demulder 10/04/2014 Piepedollen 

Wout Van Acker 12/04/2016 Piepedollen 

Emile Braet 14/04/2004 Leiding 

Jos Swankaert 15/04/2007 Hernieuwers 

Lothar Coene 20/04/2010 Knapen 

Nayro De Poorter 21/04/2016 Piepedollen 

Brent Meulemeester 25/04/2015 Speelvogels 

Sam Claeys 28/04/2008 Jonghernieuwers 

  

Mei 
  

Adam Abdeljalil 4/05/2013 Krabbekoningen 

Emile Henneman 5/05/2006 Hernieuwers 

Brenn Van Maldegem 6/05/2005 Leiding 

Lander De Coninck 7/05/2006 Hernieuwers 

Louis De Coninck 11/05/2015 Speelvogels 

Roel Van Hulle 11/05/2010 Knapen 
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Ilyan Coppé 14/05/2010 Knapen 

Sam Stofferis 14/05/2010 Knapen 

Achilles Himschoot 18/05/2010 Knapen 

Willem De Bruyckere 19/05/2003 Leiding 

Maurits Maertens 20/05/2009 Jonghernieuwers 

Merlijn Custers 25/05/2008 Jonghernieuwers 

Guust De Baere 29/05/2006 Hernieuwers 

Rémy Mortier 30/05/2017 Piepedollen 

Miel Decroock 31/05/2008 Jonghernieuwers 

  

 

Juni 
  

Leandro Van Assche 1/06/2012 Krabbekoningen 

Xander Baute 2/06/2014 Speelvogels 

Luïz Loones 6/06/2013 Krabbekoningen 

Cerilles Himschoot 7/06/2014 Speelvogels 

Toon Swankaert 8/06/2010 Knapen 

Alexander Regelbrugge 10/06/2014 Speelvogels 

Nathan Pattyn 16/06/2014 Speelvogels 

Lior Ackaert 24/06/2016 Piepedollen 

Remi Knockaert 27/06/2017 Piepedollen 

Bent Van den Bossche 28/06/2016 Piepedollen 

Niel Dumont 28/06/2014 Speelvogels 
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